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Beste heemvriend(in),

Van een vakantienummer gesproken! Het nummer van ons tijdschrift ‘Gooik’ dat je nu in je handen hebt
is een heel uitgebreid nummer geworden, een beetje zonder dat we het zelf gewild hebben. Dat komt
omdat we een aantal artikels niet meer konden uitstellen, ze werden ‘verwacht’. En omdat onze rubriek
‘In en om de kring’ deze keer ook boordevol zit, met verslagen van vroegere activiteiten en aankondigin-
gen van nieuwe. Vandaar meer dan 70 bladzijden!

Maar heel erg is dit wellicht niet voor jou als lezer(es), vermoeden wij. Want er komt een periode van
vakantie aan voor een aantal onder ons, met tijd voor wat meer lectuur. Neem zeker en vast dit tijdschrift
mee als je ergens rustig aan het genieten bent, zo heb je alle tijd om die vele artikels te lezen, die wij jou
aanbieden. 
En ook voor diegenen die wat meer tijd hebben, heel het jaar door, omdat er niet meer hoeft gewerkt te
worden, is het altijd meegenomen dat het aanbod groot is: hoe meer info van vroeger (en nu), hoe liever
waarschijnlijk. Heemkundig nieuws van allerlei slag komt je tegemoet in dit 112de nummer van ‘Gooik’:
van Kester (met fanfarenieuws), langs Gooik (met handboogschutters- en bellemannenactiviteiten) en
Oetingen (drama’s in een familie) naar Thaïland (met zuster Chantal). Een waaier van onderwerpen, in één
tijdschrift bijeengebracht. Met grote dank aan onze vaste medewerk(st)ers, zonder wie er geen exemplaar
in je bus zou terechtkomen!

Maar ook zonder jou - jullie - onze leden, is er geen tijdschrift en zijn er geen boeken, met zoveel Gooikse
informatie. Want sinds vorig nummer in maart 2016 zijn er zoveel leden bijgekomen dat de kaap van de
600 opnieuw is overschreden en weten we dat in meer dan 600 families ons tijdschrift gelezen wordt. En
dat is toch wel een heel grote stimulans!
En die informatie wordt écht gelezen en van commentaar voorzien! We denken aan onze vorige artikels
i.v.m. de Oetingse herders: daar hebben heel veel lezers (vaste en losse) op gereageerd. Sommige teksten
roepen bij jullie bepaalde herinneringen op, die een goed gevoel geven, zowel naar het verleden, het heden
als de toekomst toe. Dan vinden we onze missie geslaagd als dit zo is.

Zoals je zal zien in ‘In en om de kring’ staat er dit jaar nog heel wat op het programma, te beginnen met
de plechtige inhuldiging van een gedenkplaat aan het gemeentehuis op zondag 26 juni. In september is er
de Open Monumentendag met de voorstelling van het boek ‘Orgels in het Pajottenland’ (waar zullen we
nog meedelen), er komt nog een quiz en een uitgave van een nog onbekend boek. En de laatste twee tijd-
schriften van 2016 staan ook nog op de wachtlijst. Het wordt nog een druk 2de deel van het jaar, maar dat
hebben we er voor over! Maar eerst genieten van de vakantie… met ons tijdschrift…

Veel lees- en kijkplezier!

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

WOORD VOORAF

¾¾·¨v¨·¾¾

Jean-Paul DE LOECKER
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tanden op stuk beten. Daarnaast had onze andere mede-
werker/schrijver Frans Peetermans ook nog gezorgd
voor enkele vragen i.v.m. Gooik. Het is toch altijd de
bedoeling om deze quiz een heemkundig tintje mee te
geven. Deze jonge deelnemers/deelneemsters vertrek-
ken in september van dit jaar naar scholen in de buurt en
zitten nu hun laatste weken in hun vertrouwde omge-
ving in de plaatselijke school.
We kregen 81 leerlingen over de vloer en verdeelden die
in 19 groepen, die het heel sportief tegen elkaar opna-
men. Ook al vinden we dat deelnemen belangrijker is
dan winnen, toch mochten we een winnaar (winnende
groep) aanduiden. Dat waren dit jaar ‘De Allesweters’
uit Oetingen, die uiteindelijk 78,5 % haalden. Zij wer-
den gevolgd door de groep ‘Bad Boys’, ook al uit
Oetingen en op de derde plaats zaten de leerlingen van
E=MC2 uit Kester. Proficiat aan deze groepen. Zij
waren net iets beter dan de andere, maar ook die hebben
zich 100% ingezet om mooie resultaten te behoren.

Dank aan al de jeugdige deelnemers en deelneemsters,
aan hun juffrouwen: Katrien Segers (Gooik), Lien
Demol (Oetingen), Lynn Danis (Kester) en meester
Pascal Penta (Strijland).
Ook dank aan al diegenen die meegeholpen hebben om
deze quiz te doen slagen: Luc, Frans, Daniëlle, Johan en

Voorbije activiteiten

scholenquiz (donderdag 24 maart 2016)

Naar jaarlijkse gewoonte hadden we alle laatstejaars
(zesde leerjaren) van de plaatselijke scholen uitgeno-
digd om te komen quizzen in de Schuur van De Cam, dit
al voor de twaalfde keer. En opnieuw waren ze allemaal
aanwezig: de meisjes en jongens van Gooik-Centrum,
Strijland, Oetingen en Kester. Met al het enthousiasme
van hun leeftijd erbij, werd het weer een levendige
bedoening daar die donderdag. En dat is toch de bedoe-
ling: amusement en toch wat bijleren!
Wij zorgden voor een 80-tal vragen over zeer verschil-
lende onderwerpen op hun niveau, bij mekaar gezocht
door onze vlijtige medewerker/schrijver Luc De
Visscher. Hij zorgde ook nog voor 2 speciale reeksen
(aardrijkskunde en dieren), waar heel wat groepen hun

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring

¾¾·¨v¨·¾¾

Jean-Paul DE LOECKER

De drie winnende ploegjes op een rijtje: linksboven ‘De
Allesweters’ (nummer 1) uit Oetingen met v.l.n.r. Alexander
Van Laethem, Briek Vandervelde, Matthijs Leribaux en Thor
Caluwaerts, hiernaast de ‘Bad Boys’ (nr. 2) eveneens uit
Oetingen met v.l.n.r. Sam De Bolle, Lucien Delaigle, Jentel
Van Vlaenderen en Jasper Cauwel, en dan hierboven num-
mer 3 ‘E=MC2’ uit Kester. Die laatste zijn: v.l.n.r. Vik D’hoe,
Josse Jans, Yara Decuyper en Bo Beeckmans.
(Foto’s Freddy Kempeneers)
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Dehandschutter (en Sven Vanderrusten op de dag zelf)
eigenlijk voor niets! Heel erg was dat…
Gelukkig waren er ook nog activiteiten binnen in de
Schuur, ook al in het teken van het boogschieten in onze
gemeente, en die konden uiteraard wel doorgaan. Naast
een aantal volksspelen die opgesteld stonden boven op
het podium – met een aantal geïnteresseerden om te spe-
len, o.a. de Oetingse scouts – was er natuurlijk de ten-
toonstelling rond en de voorstelling van het nieuwe
boek over ‘de wipschutters van Gooik, Leerbeek en
Oetingen’.

Veerle (ophalen formulieren en jury). Dank aan de
Cultuurraad voor de financiële steun wat de prijzen
betreft.

PS We geven enkele leuke ‘verkeerde’ antwoorden: het
is Jan-Petter die de 40 rovers ontmoet en duizend bom-
men en granaten wordt geroepen door Kapitein Hotdog;
Jozef De Veuster (Pater Damiaan) is beter gekend als
Mozes - de Messias - de man van Maria - Jezus of papa
van Jezus. De eerste zwarte president van US was naar
het schijnt eleo deroepo. Of iets horizontaal is wordt
gecontroleerd met een dwarsfluit en naar de sterren kun
je kijken met een stetoscoop. En tenslotte is een pimpel-
meesje voor 2 ploegen een sexy vogeltje: voor de ene is
het een geelborstje en voor de andere een pimelmees.

Erfgoeddag 2016: De handboogschutters
(zondag 24 april 2016)

Als er één ding was waar we die dag op hoopten, dan
was het goed weer! Maar helaas, de weergoden waren
ons niet gunstig en het was een hele dag koud en winde-
rig, met heel wat regen; dus geen weer om buitenactivi-
teiten te doen. Zodoende vielen de meeste activiteiten
rond volkssporten en -spelen helaas letterlijk en figuur-
lijk in het water: geen wandeling met tussenstoppen
(atletiekplein en verder) of geen activiteiten zoals
koordtrekken op Paddenbroek. Enkel op de binnenkoer
van De Cam kon nog even aan boogschieten worden
gedaan (zowel staande als liggende wip en schijfschie-
ten), maar dat was toch ook minimaal en tot een bepaal-
de tijd. Al het werk van Walter Tielemans en Ludo

Een groepsfoto met de handbogen erbij: v.l.n.r. Jean-Paul De
Loecker (auteur en voorzitter), Willy Segers  en Miel Moonens - wat
verstopt - (beiden ‘keizers’ bij de Gooikse Sint-Sebastiaansgilde),
Roger Poelaert (auteur), Johnny Van Bavegem (lay-outer van het
boek), Serge Moonens en Karl Desmet (bestuursleden). 
(Foto Tom Van den Bossche)

De medewerk(st)ers van die dag mooi aan de jurytafel geze-
ten: v.l.n.r. Jean-Paul De Loecker, Luc De Visscher, Frans
Peetermans, Daniëlle Gijsens, Johan Thollembeek en staand
achteraan Veerle Maebe. (Foto Freddy Kempeneers)

Ook onze bestuursleden Serge Moonens, Els Van der Hoeven en
Johnny Van Bavegem waagden een schot op de liggende wip. David
Van Bavegem kijkt goedkeurend toe. 
(Alle foto’s dit gedeelte Karl Desmet, behalve anders vermeld.)
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Boek en tentoonstelling ‘De handboogschutters van
Gooik, Leerbeek en Oetingen’

’s Morgens om 11u was er de voorstelling van het nieu-
we boek ‘De Handboogschutters van Gooik, Leerbeek
en Oetingen’ (Kester was er niet bij, omdat we helaas
niets teruggevonden hebben van een bestaande vereni-
ging). Voor een goed gevulde Cultuurschuur mochten
we onze 37ste uitgave presenteren, omringd door allerlei
voorwerpen en foto’s over de drie besproken ‘hand-
boogmaatschappijen’. We stelden vragen aan een aantal
betrokkenen, zoals Miel Moonens (laatste voorzitter van
de Sint-Sebastiaansgilde van Gooik), Willy Segers (de
Gooikenaar die 7 keer ‘koning’ was en zich tot keizer
schoot in 1987) en natuurlijk ook aan mede-auteur
Roger Poelaert, die het gedeelte van Oetingen voor zich
nam. Hij vertrok met twee basisteksten over de boog-
schutters in Oetingen: één van Gaston Dedobbeleer (in
HOLVEO) en één van Erik Van Cauteren (een opdracht
tijdens zijn opleiding) en daarbij kwamen dan de bezoe-
ken, de interviews en opzoekingen bij verschillende

oud-schutters om tot een mooi geheel te komen, dat zeer
waardevol is voor de Oetingse geschiedenis. 
Onze andere schrijver, René De Loecker, kon helaas
niet aanwezig zijn omwille van gezondheidsproblemen.
Zijn bijdrage over Leerbeek verscheen in ons tijdschrift
in de drie laatste nummers. Ook andere leden van de
Gilde Sint-Pieters konden er niet bij zijn, omdat ze die
dag zelf een tornooi hadden op Leerbeek.

Wat Gooik betreft, kon ikzelf heel veel info halen uit
vroeger verschenen bijdragen o.a. die van Jan
Lindemans uit 1928, Wim Van Laethem in ons tijd-
schrift in 1988 en van Mieke Van Schepdael  met haar
eindwerk Heuristiek uit 1996. Ook was er nog het haast
volledige archief van de Sint-Sebastiaansgilde dat nu
bewaard wordt in het archief van de Kring zelf. 
Voor het boek in zijn geheel konden we gelukkig reke-
nen op heel wat vertellers en schenkers van voorwerpen,
die echt te veel zijn om op te noemen. Ze staan uiteraard
vermeld in het boek zelf. Zonder deze mensen zou het
echt niet zijn gelukt!

¾¾·¨v¨·¾¾

Een beeld van de talrijke geïnteresseerden in de Schuur van De Cam, met op de achtergrond de panelen met foto’s en documenten.
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Mag ik iedereen bedanken die aan deze mooie dag heeft
meegewerkt. Wat het boek betreft uiteraard aan alle
medewerkers en getuigen, maar ook aan onze lay-out-
man Johnny Van Bavegem en onze vaste drukkers van
ABC. Dank ook aan onze sponsors, die het financieel
mogelijk maken om dit uit te geven.
Dank aan de Erfgoedcel PZ voor de ondersteuning tij-
dens de voorbereiding. Dank aan alle eigen
medewerk(st)ers die geholpen hebben bij het opstellen
van de tentoonstelling en de dag zelf. Dank aan het
gemeentebestuur voor de logistieke steun en de receptie.
Dank aan de medewerkers van het volkscafé De Cam
voor de bediening tijdens die receptie. En ook dank aan
diegenen die het boek al gekocht hebben! En voor wie
dat nog niet gedaan heeft: het boek is te koop in een aan-
tal posten in Gooik (De Knijf, Delhaize, Pajotteke,
volkscafé De Cam, bib, bij Roger Poelaert) en kost
slechts 17,50 € voor de leden en 20 € voor niet-leden.
Het is het beslist waard om aan te schaffen!
PS. Nog veel meer foto’s van de voorstelling vind je op
onze website (www.heemkunde-gooik.be).

paddenbroekdag, in het teken van de schaap-
herder (zondag 22 mei 2016)

De artikels van onze medewerkers Luc De Visscher en
Roger Poelaert over de Oetingse schaapherders in ons
vorig nummer hebben wel degelijk een groot publiek
bereikt en beroerd. Dat is het minste wat we kunnen
zeggen. Heel veel reacties en ook een heel duidelijke
meerverkoop van het tijdschrift nr. 111. Het thema van
de schaapherder - in dit geval Hugo O - ligt vele mensen

Het zijn trouwens veel van die personen die ons voor-
werpen ter beschikking hebben gesteld voor de tentoon-
stelling: Anna Van der Kelen, de familie Dero, Marcel
Pappaert, Daniël De Braekeleer, Alfred Lemaire,
Gustaaf Van Laethem (schuttersgilde van Leerbeek),
Miel Moonens, Julien Pletinckx, Jeanne Billens,
Francine De Smet, Lutgart Van Belle en Egied Van
Hoegaerden, Marianne De Dobbeleer, enz. 

Op die manier werd het een unieke tentoonstelling, met
zeer uitzonderlijke foto’s en voorwerpen (bogen, pijlen,
medailles, bekers, een Gooikse braak, borden, enz.), te
veel om op te noemen. Elk met hun eigen geschiedenis,
zowel uit de 17de als uit de 20ste eeuw. Er was daarom al
heel wat belangstelling voor alles, mooi voorgesteld op
panelen en in vitrinekasten. (Zie de foto’s hierbij.)

¾¾·¨v¨·¾¾

Miel Moonens demonstreert hier hoe het moet bij de staande wip,
omringd door Willy Segers, Pol Cromphout en Serge Moonens.

Twee beelden van onze tentoonstelling: een zicht op de oude(re) Leerbeekse ‘koningen’ en een aantal mooie borden, een trommel, een spe-
ciale hoed voor de pijlenrapers en nog allerhande.



nauw aan het hart en we zijn gelukkig dat we hieraan -
voor een deel - hebben kunnen meewerken met deze
publicaties. En het verhaal stopt hier niet bij, dat is
zeker!
Paddenbroekdag was al een mooi begin van alles. Er
waren veel bezoekers op die ietwat ‘overtrokken’ zon-
dag, maar het regende niet en het was niet koud (wat wel
het geval was op de ‘Erfgoeddag’, en daardoor kwamen
toch vele geïnteresseerden afgezakt naar de
Paddenbroek. Daar kreeg jong en oud heel veel te bele-
ven en te zien: een ruim aantal standjes van natuur- en
erfgoedverenigingen, waaronder onze eigen stand; eten
en drinken van zelfgemaakte producten, tochtjes voor
de kinderen met paard, een begeleide wandeling door
5000 jaar landschap, enz. En natuurlijk allerlei items
rond de schaapherder en zijn schapen (en hond!), maar
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ook het schaapscheren kon men van dichtbij meemaken.
Een prachtige dag, midden de natuur van Paddenbroek,
het Lombergbos en de Kesterheide, wat kan men nog
meer wensen als natuur- en heemliefhebber? Een mooie
traditie, die men hopelijk in Gooik (en omliggende dor-
pen) gaat voortzetten: niet alleen de Paddenbroekdag,
maar ook het herderen van de schapen.

Dat laatste werd al voortgezet in de week nadien (23
t.e.m. 30 mei), met het bezoek van heel veel klassen aan
de herder, zijn schapen en zijn hond. Allemaal even
enthousiast kijkend naar Sep, de herdershond, die zijn
kudde onvermoeibaar bijeendrijft; kijkend naar Hugo
die toont hoe de nagels van de schapen ‘bijgesneden’
worden. Het is allemaal nieuw en wonderbaarlijk voor
hen. Ze mogen vragen stellen, in de zin van ‘Zouden de
schapen zich vervelen?” en Hugo beantwoordt al die
vragen op zijn gekende rustige wijze, zoals het een
echte herder betaamt.
We hopen dat het verhaal van de herder en zijn schapen
in Gooik (en omstreken) hier niet stopt. We hopen dat
heel wat instanties (gemeentelijk, provinciaal, …) even
enthousiast zijn als de kinderen en werken aan het
instandhouden van deze magnifieke traditie: een echte
traditie, die een plaats verdient in het heemkundig
bestaan!

¾¾·¨v¨·¾¾

Ook onze Heemkundige Kring had een stand op dit grote natuur-
feest, dat in het teken stond van de schaapherder en zijn schapen.
We zien v.l.n.r. Luc De Visscher, Johnny Van Bavegem en Els Van
der Hoeven.  
Schaapherder Hugo O was nog een hele week aanwezig om  uitleg
te geven aan de schoolkinderen van Gooik (en verder): hier luiste-
ren de leerlingen van het 1e leerjaar uit Gooik-Centrum, met juf
Greet Janssens.
(Foto’s Els Van der Hoeven en Jean-Paul De Loecker)

v



Proficiat aan de organisatoren voor dit evenement: de
traditionele ‘omroeper’ werd hier in zijn waarde beves-
tigd en dat zonder te vervallen in banaliteiten. Dit moet
‘Erfgoed’ worden! Dit was ook de gedachte van burge-
meester Michel Doomst. Hopelijk komt dat in orde.

Belgisch kampioenschap van de Bellemannen
(zondag 5 juni 2016)

Stilaan is ook dit - opnieuw - een echte traditie aan
het worden: de belleman in zijn dorp of stad! Wij
mogen fier zijn dat we in het kleine Gooik ook
onze eigenste belleman hebben, nl. Wim
Beeckmans. En hij kreeg het lumineuze idee om
samen met André De Leener en Erik Van Snick het
jaarlijkse ‘Belgisch kampioenschap van de
Bellemannen’ te organiseren. Heel veel werk is er
aan afgegaan in de weken vooraf, met af en toe
stresserende momenten, maar uiteindelijk is het
een prachtige dag geworden, met 14 gelukkige
Bellemannen, 7 prachtige Bellevrouwen, een
tevreden publiek, mooi warm weer en gelukkige
initiatiefnemers.

Ook wij als Heemkundige Kring verleenden onze
medewerking: Jean-Paul De Loecker (presentatie),
Els Van der Hoeven (voorzitter jury), Frans
Peetermans, Lieven Krikilion, Luc Dedobbeleer
(leden van de jury) en André en Wim als spilfigu-
ren van de organisatie (allen leden Kring!) en Erik Van
Snick als de onvermoeibare medewerker.

Er waren niet alleen de 2 ‘roepen’ (over hun eigen stad
of gemeente en over het Pajottenland), maar er was ook
een mooie optocht met de majorettengroep
De Crescendo’s, de
G-Bloezers (muzikanten
van de Gooikse Konink-
lijke Harmonie), de
Groote Kornemuze
(doedelzakspelers) en
de steltenlopers van
Merchtem. Prachtig om
te zien. 
Er was ook een winnaar:
Jean-Pierre Van der
Perre uit Gent-Wondel-
gem, de nummers 2 en 3
kwamen uit de streek:
Hans Van Laethem uit
Ninove en Emiel Wal-
raevens uit Lennik.
Onze eigen Wim Beeck-
mans mocht niet mee-
doen aan de wedstrijd,
wegens plaatselijk be-
trokken.

¾¾·¨v¨·¾¾
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Een aantal beelden die de sfeer weergeven van die zonnige zondag
5 juni, op het ‘Belgisch kampioenschap van de bellemannen’ 
(Alle foto’s Eddy Pasteleurs)
Hierboven onze eigen Gooikse belleman, met zijn bellevrouw Nancy
Tielemans en Lando; die het kampioenschap openen. 

Randanimatie met de G-Bloezers uit Gooik.



Mede-organisator André De Leener in gesprek met Kathy
van de Saffoxyband.

Een fragment van de prachtige stoet,
met hier de steltlopers van Merchtem.

De groepsfoto met de 3 laureaten: in
het midden achteraan de winnaar
Jean-Pierre Van der Perre, links de
tweede Hans Van Laethem en rechts
Emiel Walravens uit Lennik als derde.

Hierboven de winnaar van vorig jaar,
Hans Van Laethem uit Ninove.
Daarnaast de majoretten De
Crescendo’s die eveneens voor rand-
animatie zorgden. 



Boek over ‘Orgels in het pajottenland’
(zondag 11 september 2016)

Bij dit tijdschrift steekt een flyer met heel veel informa-
tie over dit thema, waarin de mogelijkheid geboden
wordt om een exemplaar van het nieuwe boek van
Ghislain Potvlieghe vooraf te bestellen via voorinteke-
ning. Het belangrijkste is daar dat je 5 € kan besparen
door vóór 15 augustus in te tekenen, via het strookje of
via mail naar de co-uitgeverij De Draak in Tollembeek.
Voor leden van onze Heemkundige Kring is er dan nog
altijd een vermindering van 2,50 € op de totale prijs!
Dat is onze gewone korting en die blijft.

Hoe is het ondertussen met het boek? Wel, sinds vorig
jaar deze tijd zijn Ghislain Potvlieghe ( de auteur), pater
Gaby Willems (orgelkenner) en ikzelf, op stap om de
orgels in het Pajottenland te bekijken, te onderzoeken en
te fotograferen. De bedoeling was trouwens om vorig
jaar al dit boek uit te geven, maar daarvoor was de tijd
te kort en het gebied te groot. We brachten dan in sep-
tember 2015 wel al het boek ‘De Gooikse orgels’ uit, als
voorsmaakje, met een heel mooie voorstelling in de
kerk van Oetingen (zie de beschrijving ervan in ons
nummer 110).

Onze verkenningsronde in het Pajottenland (en even
daarbuiten) is nu ten einde en thans is Ghislain volop
aan het ‘schrijven’ en foto’s bij de teksten aan het plaat-
sen. Alles wordt nog eens goed nagelezen (Jan & Jean-
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Komende activiteiten

plechtige onthulling gedenkplaat Groot-Gooikse
opgeroepenen onder Napoleon
(zondag 26 juni 2016)

Naar aanleiding van het
verschijnen van het boek
‘Gooiks bloed voor
Napoleon’, vatte auteur
Serge Moonens het idee
op om de opgeroepenen
en gesneuvelden in onze
gemeente tijdens het
bestuur van Napoleon,
een plechtig gedenkteken
te geven, in navolging
van de huldeplaten voor
de soldaten van de Eerste
en Tweede Wereldoorlog,
die her en der werden
opgericht. Met dat idee
ging hij naar het gemeen-
tebestuur, met burge-
meester Michel Doomst,
en het akkoord werd ver-
kregen om een huldeplaat

te laten vervaardigen om de ‘conscripts’ uit de
Napoleontische periode te gedenken.

Beeldend kunstenaar Dierik Potvlieghe werd gecontac-
teerd en gevraagd een ontwerp te maken dat zou
gebruikt worden voor de plaat. Hij stuurde verschillende
mogelijkheden door om uiteindelijk tot een definitieve
afbeelding te komen. De man die dat ontwerp uitwerkte
is Peter Berghman. 

De bedoeling is nu deze gedenkplaat plechtig in te hul-
digen aan het gemeentehuis, op zondag 26 juni 2016,
om 11 uur in de voormiddag, met een klein programma.
Er wordt eerst wat uitleg gegeven over deze plaat, o.a.
over het waarom ervan. De muzikale omkadering wordt
verzorgd door enkele leden van de Sint-Martinusfanfare
van Kester. Tot slot is er de officiële onthulling van de
gedenkplaat, gevolgd door een kleine receptie, aangebo-
den door de gemeente.
Ook jullie, onze leden zijn op deze voorstelling uitgeno-
digd.

¾¾·¨v¨·¾¾

Het ontwerp voor de gedenkplaat,
bedacht door Dierik Potvlieghe
(Bezit Dierik Potvlieghe)

Een beeld van een mooi orgel in onze buurt: een totaalzicht van het
orgel van Bellingen. (Foto’s Jean-Paul De Loecker)



Paul) en dan komt het werk van onze lay-outer Johnny
en als laatste gaat alles naar onze vaste drukkers ABC in
Meerbeke. 

Wat de cd betreft, daar komen de opnames wellicht in
juni of juli. Een 5-tal kerken zullen bezocht worden om
na te gaan of de orgels geschikt zijn: Bekkerzeel,
Neigem, Sint-Ulriks-Kapelle, Strijtem, Eizeringen, …
zijn de namen die voorlopig werden vast-
gelegd. Sarah Copriau, organiste en direc-
teur van de Academie in Gooik, zal de
orgels bespelen. Ook hier is nog wel wat
werk aan!

We zijn uiteraard heel tevreden dat de
Provincie Vlaams-Brabant ons een ruime
subsidie heeft toegekend, waarvoor dank!
Dat maakt het mogelijk om de prijs van
het boek en de cd zo laag mogelijk te hou-
den. Ik dank ook de werkgroep die het
dossier mee heeft helpen opstellen:
Ghislain, Sarah, Karen Van Buggenhout
(Erfgoedcel), Stijn Hanssens, Jan en
Johnny. Zonder ieders medewerking zou
het waarschijnlijk niet gelukt zijn…

Het boek en de cd worden voorgesteld op
zondag 11 september 2016, t.g.v. Open
Monumentendag. ‘Waar?’ is eigenlijk nog
een vraag die niet opgelost is. We laten

iedereen dat zo snel mogelijk weten, als
die plaats (kerk) vastligt. Tot dan of op
één of ander orgelconcert in de toekomst!

Dagboek en correspondentie uit de
Eerste Wereldoorlog

Het dagboek is in het bezit van Jan
Lambrecht, woonachtig in Kester. De per-
sonen over wie het gaat in dit boek zijn de
grootvader (langs moeders zijde) en de
overgrootvader van Jan Lambrecht. Dit
boek bestaat uit een gedeelte dat als dag-
boek beschouwd kan worden, maar waar-
in ook de correspondentie met vader, die
eveneens Jan, of Joannes Van den
Audenaerde (°1856-1954)  heette en zijn
zoon aan het front. Beiden waren sigaren-
fabrikanten in Antwerpen (de haven zorg-
de voor aanvoer van de beste tabakssoor-
ten ter wereld, zoals uit Sumatra, Mexico,

Havanna enz...).
Het boek is terug te vinden in ons documentatiecen-
trum op onze site www.heemkunde-gooik.be.

Let wel! Er is geen correcte nummering van de bladzij-
den, vanaf bladzijde 51 ontbreken 52, 54 en 55. Na
bladzijde 58 herbegint bladzijde 49. De tekst heeft wel
een logisch vervolg. (Serge Moonens)

¾¾·¨v¨·¾¾
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Nog enkele beelden van mooie orgels in het Pajottenland en verder: het
mooie orgeltje van Neigem en pater Gaby Willems aan het klavier van het
orgel in Herfelingen.

Het parenteel van Jan Lambrecht uit Kester.



cahiers staf De clercq - deel 10

In deze reeks Cahiers Staf De Clercq, opgesteld door
ons lid Pieter Jan Verstraete, is een tijdje geleden het
10de en laatste deel verschenen. Het is het slotstuk van
een enorm werk, dat begon in 2007, waar een vaste
belangstelling voor bestond over heel Vlaanderen. Op
een objectieve wijze werd de omstreden figuur en stich-
ter van het Vlaams Nationaal Verbond beschreven. 

In tegenstelling tot de
vorige Cahiers bestaat dit
laatste deel uit twee (lijvi-
ge) bijdragen, waaronder
een biografisch portret
van Antoon Mermans, de
eerste biograaf van Staf
De Clercq, door Kristof
Papin. Een andere histori-
cus, Gui van Gorp, ver-
zorgt het tweede deel
over een bezoek van de
VNV-leider aan de
Vlaamsche Wacht in
Antwerpen op 25 septem-
ber 1942. 
De vormgeving van dit
deel en het personenre-
gister zijn het werk van

de echtgenote van Pieter Jan, Ann Augustyn. De auteur
zelf plant een tweede groot project na zijn pensionering
in 2019, dat zal bestaan uit de publicatie van een twee-
delige biografie van Staf De Clercq. Dit eerste project,
de Cahiers, mag zeker geslaagd genoemd worden: heel
veel contacten werden gelegd en sommigen schonken
hun papieren. De auteur dankt alle intekenaars en lezers
voor het jarenlange vertrouwen dat ze in hem stelden.
Dit deel is te verkrijgen in de bibliotheek van Gooik of
telefonisch via 0494 03 68 70. Het kost 17 euro.
Eventuele oude nummers kunnen nog verkregen wor-
den, in een beperkte oplage.

‘Naklanken’ van de Kesterse fanfare 

Zopas verscheen ook het 31ste nummer van het
Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus
Kester ‘Naklanken’, geschreven en uitgegeven door
onze medewerker Willy Juwet uit Kester zelf. Dit blad
is al aan zijn elfde jaargang toe - ongelooflijk - en brengt
telkens allerlei nieuwsjes over de Kesterse fanfare. Er
wordt teruggekeken op de afgelopen activiteiten: het

Lenteconcert op 16 april ll., t.g.v. 170 jaar fanfaremu-
ziek in Kester; de viering op 1 mei, de tocht op zondag
22 mei, op Kermisdag met de Paardenprocessie, enz.
Ook het wel en wee van de fanfarefamilie wordt bespro-
ken, met de overlijdens van vroegere leden en sympathi-
santen, maar ook het oprichten van nieuwe bedrijven
door steunende krachten van de fanfare of harmonie.
Belangrijk voor de sponsoring!
En ook het feit dat Willy in dit tijdschrift begonnen is
aan een reeks van drie afleveringen van de geschiedenis
van de Fanfare wordt vermeld. Van een positieve kruis-
bestuiving gesproken! We danken Willy daar heel harte-
lijk voor - ook voor al die andere bijdragen in de loop
der jaren - en weten al dat het heel interessante lectuur
zal zijn, die de plaats van de fanfare in een dorp duide-
lijk belicht. Volg de evolutie mee in onze drie volgende
tijdschriften!
En wat met 800 jaar ‘Keure van Kester’ in 2017? Hoe
zal dat herdacht en gevierd worden? Dat wordt een vol-
gende uitdaging voor allen die hierbij betrokken zijn.

¾¾·¨v¨·¾¾
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We zijn als Kring zeker bereid om hieraan mee te wer-
ken, op één of andere manier. Dat kan en moet iets
moois worden!

Giften

Ter gelegenheid van onze Erfgoeddag en het nieuwe
boek ‘De Handboogschutters van Gooik, Leerbeek en
Oetingen’ ontvingen wij van verschillende leden een
aantal voorwerpen, die we in ons archief zullen bewa-
ren. Hierover berichten we in een afzonderlijk artikel.
We kregen ook nog doodsprentjes van Nelly Jacobs en
Josée Rooselaer-Leuckx (via Frans Peetermans).

Jeanne Billens schonk
ons een reeks oude
prentkaarten, oude
foto’s van Gooike-
naars, een aantal boek-
jes (‘Stoommelkerij
Sint-Niklaas te Goyck’
en ‘Jubelfeesten ter ere
van pastoor Van
Langenhove’), en nog
een aantal interessante
documenten.
Oude kledij (mooie
sjaals met kant bezet)
en een tweetal

doodsprentjes van oud-strijders kwamen van Christien
Mertens, echtgenote van ons lid Dirk Doomst. En een
mooi, klein bordje, met een tekening van de kerk van
Gooik (Delfts blauw) kregen we van Alain De Loecker.
Dank aan iedereen voor deze mooie en interessante gif-
ten voor de Kring!

Onze overleden leden

We moesten in de afgelopen drie maanden afscheid
nemen van enkele van onze leden.
Vermelden we eerst het overlijden van Marie Sakiman,
de echtgenote van Rudi Blondiau, ons lid uit Bonheiden.
Zij overleed reeds op 18 januari 2016, maar ontbrak in
ons vorig overzicht. Ze was slechts 61 jaar: (°12 maart
1954 - †18 januari 2016).

Dan was er Ghislain Antoons, echtgenoot van Adrienne
Pappaert, wonende op de hoek van de Paddenbroek-
straat met de Terlostraat. Hij werd geboren in Gooik op
15 maart 1930, overleed op 6 maart 2016 en was net 86

jaar. Ik kende hem van de tijd
dat hij nog ging werken naar
Brussel en ik daar studeerde; we
zaten beiden op de pendelbus.
Ik keek vol bewondering naar
de ‘kaarters’ bij de volwasse-
nen. Dat was heel serieus en
ontspannend tegelijkertijd. Eén
keer mocht ik meespelen, maar
ik kan je verzekeren dat dat
geen sinecure was. Je moest
heel goed opletten op welke kaarten er al weg waren om
zo correct te kunnen spelen. Dat moet vrij goed gelukt
zijn, want er kon een goedkeurend knikje bij Ghislain
vanaf.

Hij kon zich na zijn pensioen in alle rust bezighouden
met zijn ‘hof’, op die rustige en prachtige plek achter
hun huis. De laatste jaren heeft hij heel veel geleden,
maar toch vocht hij telkens terug, gesteund door familie
en verplegend personeel. Zijn eigen kinderen verwoor-
den het zo: “Jouw levenskracht, doorzettingsvermogen,
volharding en optimisme verdienen de grootste bewon-
dering en zullen voor ons allen een voortdurende inspi-
ratiebron blijven.” Mooier kan je het over je vader niet
zeggen…

Meester Robert Geerts: een ‘meesterlijk’ begrip in
Oetingen

Iedereen kende Robert Geerts
binnen en buiten Oetingen als
“meester Robert”. Voor
Oetingen een dubbele eretitel
want een “meester” wil zeker
voor die generaties nog wat
zeggen. Intussen is hij ook op al
die jaren een volksfiguur
geworden die dag in dag uit tus-
sen de mensen wou zijn, met
zijn herkenbaar blozend gezicht
en zijn gekende schelmse kwinkslagen.
Robert was voor het onderwijzerswerk geboren en
opgevoed. Hij was de zoon van meester Pie en van
Maria van Staaf van Meies. In de lijn van de meester
werd hij met gestrengheid grootgebracht op de humani-
ora van het Sint-Niklaasinstituut waar hij o.a. met Rik
Coppens de voetbalkunst tussen de studies oefende. 

Hij werd later intern op het Sint-Thomasinstituut waar
hij ook zijn onderwijzersdiploma haalde op 13 juni van
1953. 10 jaar heeft hij eerst les gegeven in Schaarbeek
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Bordje (Delfts blauw) met de
kerk van Gooik.
(Foto Jean-Paul De Loecker)



Heemkundige Kring van Gooik                                        16                                                                          Juni 2016

en op 2 september van 1963 werd hij benoemd aan de
gemeentelijke jongensschool van Oetingen waar hij
daardoor lid werd van een intussen legendarisch
Oetings trio: meester Hugo, meester Robert en meester
Gaston; alle drie altijd in stofjas, alle drie heen en weer
wandelend op de speelplaats, alle drie heel streng en
naar hun normen rechtvaardig. Heel fier was hij dan ook
dat dochter Magy in zijn onderwijsvoetsporen is getre-
den.
In 1985 ging meester Robert met pensioen en werd hij
de onderwijzer met het record aantal brommerskilome-
ters in vrijwilligersdienst en in opdracht van zijn
Simonne.
Namens die honderden Oetingse jonge gasten die ge
hebt onderwezen en de honderden eenzamen die ge hebt
bezocht: dank meester Robert en het ga je goed op een
eeuwige hemelse brommer… (Michel Doomst) 
(In een volgend nummer komt een uitgebreider artikel
over deze bekende Oetingenaar, van de hand van Roger
Poelaert.)

Ook van ons ander trouw lid
Christiane Van Ongeval moes-
ten we afscheid nemen. Ze was
afkomstig van Herne, daar
geboren op 11 mei 1931,
getrouwd met Philoté Everaet
en later woonden zij in het
mooie grote hof in de Zijpstraat
in Gooik. Toen haar echtgenoot
stierf, kon zij met moeite het
onderhoud van de grote hoeve

aan en ze verhuisde dan ook naar Sint-Martens-Lennik.
Daar verbleef ze in een statig herenhuis in de buurt van
de kerk, waar ze goed werd opgevangen en verzorgd
door haar dochter Els Everaet, die ook dokter is.

Het was een lieve, vriendelijke vrouw, die steeds bezig
was met anderen te helpen. Jaren heeft ze dat nog
gedaan in het oud-klooster in het centrum van Gooik:
oudere mensen verzorgen, kuisen, enz. Allemaal met de
glimlach, want ze was graag bij de mensen om een
praatje te slaan. Dat deed ze ook telkens als ze bij ons
voorbijkwam en ik buitenstond. Een stille, gedienstige
vrouw, die ook nog heel gelovig was. Christiane over-
leed op 23 maart 2016.

Nagedachtenis aan Oktaaf Van Lathem, overleden op
13 maart 2016

Dirk Van Lathem, lid van de
Heemkundige kring, schreef als
nagedachtenis aan zijn vader in
naam van hemzelf, zijn zuster
Eliane en broer Daniel:

“Oktaaf, onze pa, werd geboren
in Herfelingen in een kroostrijk
en christelijk gezin. 
Ondanks het feit dat hij zijn
vader nooit heeft gekend, aan-
gezien deze overleed toen hij zes maanden oud was,
kreeg hij toch de nodige liefde van zijn moeder, broers
en zussen. Bovendien werd hij grotendeels opgevoed in
Quenast door zijn meter Actavieke, die hem tot aan haar
dood als haar eigen kind bleef zien. De bezoeken aan
meter Actavieke in Brussel zijn ons bijgebleven want ze
kon zo aan zijn kaken wrijven, hij bleef haar klein man-
neke.

In zijn jeugd was hij voetballer bij Halle en studeerde
voor automecanicien in Edingen. Nadien bleef het voet-
bal beperkt tot supporter van Beerschot en kwam,
samen met de liefde voor ons ma, ook de hobby van de
duivensport.
Zijn werk, auto’s repareren was ook zijn passie; vrien-
den en buren kwamen ’s avonds langs om de olie van
hun wagen te verversen, vis patinées en remmen ver-
vangen.

Ondertussen gaf hij ons, samen met ons ma, een mooie
jeugd en een opvoeding waarbij de aandacht voor de
school, de ernst van een job, de eerbied voor de werkge-
ver en de liefde voor het gezin centraal stonden. Hij kon
dit op een kalme manier overbrengen. Grootspraak,
lawaai of opvallend gedrag was aan hem niet besteed.

¾¾·¨v¨·¾¾

Bidprentje van Oktaaf Van Lathem.
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Na een loopbaan van meer dan 40 jaar, nam hij afscheid
van de BMW’s en ging hij op 60-jarige leeftijd met pen-
sioen, daarna volgende 20 jaar waarbij hij samen met
ons ma de ideale combinatie vond van - genieten van de
oude dag - met inspringen waar nodig voor hun kinde-
ren en kleinkinderen.

De laatste jaren werd hij evenwel geteisterd door ziekte
en raakte zijn hoofd door de Alzheimer steeds meer en
meer in de war.
Toch zorgde hij er nog voor dat we zondag samen waren
om van hem afscheid te nemen.

Wij willen hem dan ook bedanken voor zijn liefde voor
ons en de waarden in het leven die hij ons heeft bijge-
bracht.”  

Aan alle familieleden van deze overleden leden, willen
wij van de Heemkundige Kring ons diepste medeleven
betuigen.

We vernamen ook dat Werner Schleuter, burgemeester
van Altenberge tijdens het begin van de verbroedering
tussen Gooik en Altenberge, overleden is op 7 novem-
ber 2015, op 84-jarige leeftijd. Hij was 25 jaar burge-
meester, van 1969 tot 1994. Samen met Flor Gins (CSV
Pajottenland) en oud-burgemeester van Gooik, Jan
Anthoons, was hij de enthousiaste bezieler van die ver-
broedering, die startte in 1979. 

Er is leven na de dood !!!

Werkelijk, niet te geloven
ik kreeg een brief van hoog hierboven
hij was veel jaren onderweg
maar vond toch nog zijn juiste weg
zelfs zonder zegels op te plakken
de strafport hadden we aan ons hakken
wie kon zoiets nu verwachten
want van de post alleen maar klachten.

De afzender was mijn voorvader
maar wees gerust, ik verklaar me nader:
nog voor zijn allerlaatste reis
enkel richting “Paradijs”
beloofde hij ons te berichten
en uitgebreid in te lichten
vanuit zijn verre nieuwe land
helemaal aan de overkant.

Zijn tocht was saai, niets te vertellen
heel de tijd maar sterren tellen
maar plots, niets gezien of gehoord
stond hij voor de hemelpoort
maar kon er absoluut niet bij
er stond een veel te lange rij
probeerde wel iets te versieren
maar had geen juiste papieren.

Op straat kon hij niet blijven staan
en is toen naar het Vagevuur gegaan
normaal is het daar voor kort verblijf
maar hij bleef er wel een week of vijf
daarbij waren er allemaal kwezels
en had genoeg van al die ezels
vlug heeft hij er de plaat gepoetst
naar een nieuw adres, jawel het moest.

Satan stond aan de poort van de Hel
met aan zijn zijde een ferme del
en riep hem toe: waag toch je kansen
hier is het kermis en we dansen
wulps volk heeft hier zijn bestaan
en wil beslist niet verder gaan.
alles heeft hij eens goed bekeken
het bleek te warm en is uitgeweken.

Zo stond hij weer voor de Hemelpoort
maar iemand had hem toch gehoord
‘t was Onze lieve vrouw, in groot ornaat
die liep zo maar langsheen de straat
ze herkende hem van het kaarsjesbranden
en via haar kon hij in de hemel belanden
hij is nu gelukkig bij dat hemelse volkje
wat wil je ... met een engel op een wolkje

Dit verhaal is authentiek en waar
maar niet voor grote twijfelaars
dat zij genieten van het moois op d’aard
zo hebben ze ook een schat vergaard
en staan niet met lege handen
als ze straks in de hel moeten branden.
Ook believers gaan eens dood
maar voor hen geen nood  
“er is leven na de dood”

(Frans Tondeur)
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