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Beste lezer(es), beste lid, 
 
Het is ondertussen september geworden en nog steeds zitten we in een periode waar corona de plak zwaait. Het 
nieuws rond de wereldwijde pandemie beheerst voortdurend de media en we kunnen nog geen ‘normaal’ leven lei-
den, van vóór dit virus. Het blijft voor sommigen onder ons een moeilijke tijd, met allerlei beperkingen in gaan en 
staan, in bezoeken afleggen aan vrienden en familie, in nog zovele andere gewone dingen. Dit hadden we zeker niet 
gedacht in het begin van de pandemie, laat staan in het begin van dit jaar. En op die manier dreigt 2020 – wat zo’n 
mooi ‘getal’ was – een verloren jaar te worden. 
Ook voor vele verenigingen is het een moeilijk jaar en is het al een beetje een verloren jaar geworden. Vele activi-
teiten (scholenquiz, het heemkringenoverleg) zijn afgelast de voorbije maanden en ook voor de rest van het jaar ziet 
het er niet goed uit qua organisaties. Wellicht zal elke activiteit die wij normaal gezien in het najaar organiseren ook 
geschrapt (moeten) worden – ik denk aan de jaarmarkt en de algemene quiz -  al blijven we nog enige hoop koes-
teren voor onze laatste organisatie midden november: de stripbeurs. Zolang er hoop is, is er leven, zeggen ze. Dus 
laat ons nog even die hoop! 
 
Gelukkig is niet alles negatief aan deze coronaperiode. Onze webmaster Johnny Van Bavegem heeft nu rustig de tijd 
gekregen om onze website helemaal te vernieuwen, het geheel oogt veel frisser. Daarnaast zijn er heel wat items 
aangevuld, zoals het fotoarchief (meer dan 72.000 foto’s), het persarchief, het overzicht van de inhoud van een aan-
tal heemkundige tijdschriften, … Samen met een aantal enthousiaste vrijwilligsters (Marleen en Noëlla) worden op 
dit ogenblik tienduizenden doodsbrieven en bidprentjes klaargemaakt om netjes op de site te komen. Het benoemen 
van die documenten komt er ook aan, zodat de bezoeker van de site veel meer linken zal kunnen leggen tussen al 
deze personen in dit onderdeel.  
Vergeten we ook ons filmpjes-archief niet: momenteel zitten daar zowat 143 filmpjes in, verdeeld in 15 rubrieken. 
En elke dinsdag stuurt medewerker Karl Desmet een filmpje door naar facebook, bv. over de zeepkistenrace. Iets 
wat heel veel bijval oogst en onze Kring ook op dat medium populair maakt. Dit is een suggestie voor wie thuis ook 
nog van die filmpjes heeft, contacteer ons gerust! 
 
Zoals je ook nog zal kunnen lezen in de rubriek ‘In en om de kring’ hebben we nu eveneens tijd gevonden om te 
werken aan het overtypen van de originele teksten van de gebroeders De Weerdt. Heel veel werk is hier al gedaan 
en we naderen het einde van het overbrengen naar een digitale versie van al deze teksten. Ook dit gebeurt omdat we 
tijd hebben, tijd die we anders aan praktische organisaties moesten besteden. Want buiten dit ene boek, denken we 
nog aan andere Gooikse ‘geschiedenis’: kapelletjes van Groot-Gooik, de deelgemeente Leerbeek, orgelbouwer 
Loret, iconografie kerken Groot-Gooik, 100 jaar onderwijs in Kester, enz. Thema’s genoeg! 
 
Zo zie je maar: “Elk nadeel heeft zijn voordeel!”, om een beroemde Nederlandse voetballer te citeren… Het nega-
tieve omzetten in iets positiefs, dat proberen wij te doen. We brengen jullie dit nieuw tijdschrift, weer goedgevuld 
(het vorige was ook al een ‘dik’ nummer) met zovele interessante teksten en info over Gooik en al zijn deelgemeen-
ten. Dat kan maar omdat meer en meer mensen teksten binnenbrengen, omdat meer en meer vrijwillig(st)ers voor 
onze Kring willen ‘werken’. Op die manier kunnen we de geschiedenis van deze gemeente blijven registreren en 
bewaren voor de toekomst. 
Dat dit gewaardeerd wordt, bewijst ons ledenaantal: begin september 2020 hebben we exact 732 leden, die onze tijd-
schriften in hun bus krijgen en die ons op die manier blijven steunen. We danken allen die dit doen, zowel de recente 
leden als de trouwe gedurende zovele jaren al. En ook al moeten we spijtig genoeg afscheid nemen van een aantal 
onder hen, toch komen er gelukkig nog wekelijks nieuwe leden bij. Een bewijs dat we goed werk leveren, en dat we 
dat willen blijven doen! Corona of geen corona! 
 
Wees allemaal voorzichtig, tot in betere tijden én toch nog: veel lees- en kijkplezier met dit nieuw tijdschrift! 

Jean-Paul De Loecker 
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

WOORD VOORAF 
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Jean-Paul DE LOECKER
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Corona – wat met onze activiteiten in het najaar? 
 
Wat evenementen aangaat is het een ramp dit jaar met 
de coronacrisis. Onze jaarlijkse quiz begin november 
wordt zeker al geschrapt; voor de stripbeurs maken we 
nog een klein voorbehoud. We wachten af tot 15 okto-
ber, bekijken op dat moment de toestand, en laten dan 
aan onze standhouders en striptekenaars (en de geïnte-
resseerden) weten of deze activiteit doorgaat of niet. 
Stel dat de situatie extreem verbetert, zit het erin om, 
misschien onder een beperkte vorm, de beurs toch te 
laten doorgaan. In elk ander geval – onveilige situatie - 
zullen we helaas ook dit jaarlijks evenement moeten 
afgelasten. We willen zeker geen risico’s nemen met 
onze eigen gezondheid en die van anderen.  
 
Vermits ook de jaarmarkt eind deze maand september 
niet zal doorgaan in zijn gewone vorm, zullen wij in 
2020 geen stand hebben op deze organisatie. Heel spij-
tig, want de jaarmarkt is traditioneel de beste ‘verkoop-
dag’ voor onze vereniging: niet alleen verkochten wij de 
laatste jaren tientallen boeken en tijdschriften, maar we 
maakten ook telkens een tiental nieuwe leden. Het was 
ook een dag waarop veel mensen kennis maakten met de 
Kring: de leden kwamen een praatje slaan met het 
bestuur en de vrijwillig(st)ers, anderen maakten zich lid. 
Nieuwe zuurstof voor ons ledenbestand, dat er dit jaar 
dus helaas niet zal komen… 
 
Gelukkig kunnen we spreken van een uitstekend jaar op 
gebied van leden: op dit ogenblik hebben we reeds 732 
leden, opnieuw een record. Op het einde van vorig jaar 
2019 zaten we aan 718, wat toen al schitterend was. En 
nu doen we dus nog beter, ondanks de ontbrekende 
‘injectie’ op de jaarmarkt! En we hopen tegen eind 2020 
nog een tiental nieuwe leden bij te winnen… Als lid 
mag je gerust nog reclame maken voor de Kring: over-
tuig anderen om lid te worden om voor slechts 20 euro 
per jaar vier mooie tijdschriften te krijgen. Zo geef je 
hen een mooi geschenk en steun je onze vereniging! 
 
 
Voorbije ‘activiteiten’ 
 
Rondleiding schoolkinderen Strijland (dinsdag 
23 juni 2020) 
 
Op de vraag van juf Mieke Evenepoel uit Strijland om 
even voor gids te spelen voor de kinderen van het vierde 
leerjaar uit de Basisschool De Oester ging ik graag in. 
Samen met Mieke en de tweede juf Christien trokken 

we te voet van aan De Paddenbroek langs de tramroute 
naar de Kesterheide. Het was een groep van een 24-tal 
enthousiaste meisjes en jongens die echt geïnteresseerd 
waren in hetgeen ik allemaal te vertellen had over die 
bepaalde omgeving.  
Als je over de tramroute stapt, kun je natuurlijk niet 
anders dan vertellen over de trams die hier reden van 
Leerbeek naar Ninove tot in het jaar 1959. Uiteraard ken 
ik er niet zoveel van als onze medewerker René De 
Loecker, maar dankzij zijn info lukt het toch om wat 
zinnige dingen over dit verdwenen voertuig in onze 
streek te vertellen. 
Het verhaal over de ‘tongsnijders der heide’ is natuurlijk 
ook altijd een succes, zeker als je wat akelige details 
erbij vertelt. En zo stapten we via de Bosstraat stilaan 
naar de Kesterheide, waar ons eerst het praalgraf van 
Staf De Clercq wachtte. Na enige info over deze 
beroemde/beruchte Kesterse figuur uit de Tweede 
Wereldoorlog, trokken we nog naar de IJzeren Man 
(goed verborgen onder de bomen), Pervivo en het grote 

IN EN OM DE KRING 
 

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring 
 

¾¾·¨v¨·¾¾ 
 

Jean-Paul DE LOECKER

Aan de voet van de ‘IJzeren Man’ geeft Jean-Paul De 
Loecker wat uitleg over dit monument op de Kesterheide. De 
leerlingen willen nog meer weten… (Foto Mieke Evenepoel)



Heemkundige Kring van Gooik                                         6                                                                 September 2020

graag in op dit voorstel en met een aantal vrijwilligers 
gingen we deze ketel ophalen in de Bergensesteenweg 
te Halle. 
De ketel kan als volgt beschreven worden: het betreft 
een ‘overloopketel’ uit de vroegere geuzebrouwerij 
Winderickx uit Dworp. De bekende Lembeekse brou-
wer Frank Boon stelt dat hij deze ketel zelf nog tot in de 
jaren 1990 heeft gebruikt in zijn brouwerij. De ketel, die 
ongeveer 75 cm hoog en breed is, weegt ongeveer 25 
kg, en bestaat uit zuiver rood koper dat met de hand is 
bewerkt.  
Mooi om weten nog is dat de stichter van de brouwerij 
Winderickx in Dworp, Auguste Winderickx, de grootva-
der – en dooppeter – was van onze schenker dr. Ignaas 
Lindemans!  
De oude industriële gebouwen van deze (gesloten) 
brouwerij bestaan nog en zijn met respect voor de histo-
rische gevels omgebouwd tot luxe flats in de 
Molenbeekstraat van Dworp, door een kleinzoon – en 
architect - van de familie Winderickx. 
Hartelijk dank voor dit mooi geschenk, dat bij onze col-
lectie oude werktuigen werd geplaatst. 
 
 
Wandelingen met een lokaal verhaal (woensdag 
1 juli 2020) 
 
In november 2019 waren we al uitgenodigd door 
Pajottenland+, via projectmedewerker en verantwoor-
delijke merkbeheer 
Jos Huwaert, op een 
overleg over het uit-
brengen van een aan-
tal wandel- en fiets-
tochten in onze 
streek. De bedoeling 
was om een aantal 
kaarten uit te brengen 
van elke gemeente 
van het Pajottenland, 
met daarop een bij-
zondere wandeling, 
gekoppeld aan een 
plaatselijk verhaal. 

Kruisbeeld, met de kruisweg erbij. Over al die mooie 
dingen op onze Kesterheide kan zoveel verteld worden, 
dankzij o.a. informatie van onze – helaas te vroeg 
gestorven – medewerker Frans Peetermans.  
 
Laat je niet wijsmaken dat onze jeugd van 2020 niet 
meer kan luisteren naar informatie en verhalen uit hun 
eigen streek. Deze jongens en meisjes van het vierde 
leerjaar uit Strijland hebben het bewezen: ze kunnen het 
wel, en met veel enthousiasme. Dank voor jullie aan-
dacht, kids! 
 
 
Ophalen originele brouwersketel in Halle (dins-
dag 30 juni 2020) 
 
Van ons lid dr. Ignaas Lindemans uit Halle kregen we 
een mailtje met het voorstel om een unieke rood-kope-
ren brouwersketel te gaan ophalen, als aanvulling op 
onze collectie oude werktuigen. Uiteraard gingen we 

 
 

 
 

¾¾·¨v¨·¾¾ 
 

De drie medewerkers (v.l.n.r. Johnny Van Bavegem, Johan 
Thollembeek en Ronald Vanhole) die er samen met voorzitter 
Jean-Paul De Loecker voor zorgden dat de brouwersketel uit 
Halle veilig terecht kwam in de Lingerenstraat te Gooik. 
Daar vindt hij een onderkomen, samen met de andere grote 
oude werktuigen, die we verkregen voor onze tentoonstelling 
op Erfgoeddag 2019. (Foto Jean-Paul De Loecker)

Walter Evenepoel zorg-
de op de voorstelling 
voor een verhaaltje en 
uiteraard ook een liedje. 
Ditmaal ging het over 
Galmaarden (maar dan 
in dat dialect…). (Foto 
Jean-Paul De Loecker)
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Na nog een paar tussenstappen was het zover: op woensdag 1 juli 2020 
kwam er de officiële voorstelling van het project ‘Wandelingen met een 
lokaal verhaal’. Die voorstelling ging door in taverne ‘El Faro’ op de 
Bosberg in Galmaarden, een speciale plaats, zeker en vast. 
Na een inleidend woordje door Michel Doomst, voorzitter van 
Pajottenland+ en een verhaaltje en een liedje over ‘Gallemoeër’n’ van 
Walter Evenepoel, werden de verschillende wandelkaarten voorgesteld. 
Sint-Pieters-Leeuw, Lennik, Galmaarden, Herne, Pepingen, Roosdaal, 
Bever en Gooik waren vertegenwoordigd en hadden elk een verhaaltje 
voorzien. Jos Huwaert en zijn medewerk(st)ers werkten met elk verhaal 
een wandeling uit die ging van ongeveer 8 km tot 10 km per gemeente. 
Elke gemeente kreeg zijn eigen kaart(je). 
Voor Gooik kwam het verhaaltje van (wijlen) Frans Peetermans, en dat 
ging over een ‘aanval op het Schaliënhof’ in de Kroonstraat. De wande-
ling zelf is 9,5 km lang en volgt een aantal wandelknooppunten, het ver-
trek en de aankomst is aan het volkscafé De Cam in de Dorpsstraat. 
De kaartjes zijn in één pakket te verkrijgen bij de verschillende hande-
laars die meewerken met Pajottenland+ en ook bij de infopunten in elke 
gemeente in het Pajottenland. Ze zijn gratis! 
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Voorzitter Jean-Paul De Loecker, als verte-
genwoordiger van onze Kring, met het kaartje 
van Gooik in de handen. (Foto Jos Huwaert)

Het kaartje van Gooik, met aan de ene zijde de uitgewerkte wandeling, en aan de andere kant het verhaaltje. In ons geval de 
vertelling over ‘het Schaliënhof’ van Frans Peetermans.



Bezoek Staf Bleeckx met info pastoor 
Dehandschutter (24 juli 2020) 
 
Het toeval speelt soms een belangrijke rol in ons leven, 
dat weet iedereen. Zo was het ook onlangs met een 
mailtje van een zekere Staf Bleeckx uit O.-L.-V.-Waver. 
Hij vroeg om info over een pastoor Jean Vermeeren 
(1851-1929) uit zijn geboortedorp, omdat hij bezig is 
aan een onderzoek naar geestelijken, pastoors, paters en 
broeders die in Onze-Lieve-Vrouw-Waver geboren zijn. 
Die bewuste pastoor Jean Vermeeren is overleden te 
Gooik op 22 mei 1929. Vandaar de vraag van Staf om 
informatie over die persoon. Helaas konden we die niet 
echt geven, maar aan de andere kant had hij wel iets spe-
ciaals i.v.m. pastoor Dehandschutter van Strijland. Het 
betrof een aantal speciale uitgaven van Het Nieuwsblad 
over de ‘kampioenendagen’ die de pastoor toen organi-
seerde in zijn parochie eind jaren 1950 – begin jaren 
1960, in de parochiezaal Edele Brabant. Staf Bleeckx 
was daar toen nog aanwezig geweest, als jonge snaak, 
samen met zijn vader. 
Hij wou ons nu die speciale uitgaven schenken, omdat 
hij vond dat die beter thuishoorden in het archief van de 
Heemkundige Kring van Gooik, dan in zijn kast. 
Vandaar dat hij mij een bezoek bracht met die speciale 

kranten en niet alleen dat… Via e-mail en de gewone 
post bleef hij ook nog één en ander sturen i.v.m. pastoor 
Dehandschutter, zodat wij daar toch een aparte bijlage 
kunnen van maken. Die kan je lezen in ons tijdschrift 
van december. Wie eventueel nog meer info en foto’s 
zou hebben over die ‘kampioenendagen’ mag ons altijd 
contacteren (zie colofon). 
Dank aan Staf Bleeckx, de man van O.-L.-V.-Waver, die 
onze Kring zomaar een aantal heel interessante oude 
documenten bezorgde! 
 
 
Verschenen en geplande boeken met heemkundi-
ge thema’s - binnen onze gemeente 
 
Boek(en) van Rudy Boon (reeds uitgebracht) 
 
In volle coronatijd (vanaf begin maart) werd er door 
heel wat mensen veel gewandeld, vooral dan in hun 
eigen streek. Ook bij ons gebeurde dat veelvuldig en je 
kon het resultaat al zien in ons vorig tijdschrift met een 
aantal mooie foto’s van onze leden. 
Ook fotograaf Rudy Boon uit Kester had hetzelfde idee: 
veel wandelen in onze omgeving én foto’s maken. Het 
resultaat daarvan is zijn eerste fotoboek “Onwennig in 
de stilte”. Het bevat 107 kleurenfoto’s die alle heel 
impulsief zijn genomen. Hij registreerde ze tijdens de 
eerste fase van de corona-paniek en dit tijdens een 15-
tal wandelingen vanuit Kester. De beelden tonen zichten 
langsheen de diverse wandelwegen, het prachtige land-

 
 

 
 

¾¾·¨v¨·¾¾ 
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Staf Bleeckx op bezoek in Gooik, met voor hem op tafel zijn 
‘werk in wording’ over ‘Onze nonkel pastoors en nonkel 
paters’ uit O.-L.-V.-Waver. (Foto Jean-Paul De Loecker) Cover van het boek ‘Onwennig in de stilte’ van Rudy Boon.
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schap met de ontluikende lente en enkele heel tijdsge-
bonden fragmenten. 
De afwerking van dit boek is heel verzorgd (luxe papier, 
harde kaft) en om de subtiele kleurschakeringen te 
behouden, werd geopteerd voor digitale druk. De hoop 
van Rudy is dat het boek veel kijkplezier zal bezorgen, 
maar vooral dat het zal aanzetten dezelfde wandelingen 
te maken in ons prachtige landelijke Kester. Het boek - 
en een beperkt aantal originele afdrukken - kunnen ver-
kregen worden bij/via Atelier Marleen te Kester  
(marleen@ateliermarleen.be - GSM 0479.59.91.35 - 
www.ateliermarleen.be). De kostprijs is 38 euro. Er zijn 
nog een beperkt aantal exemplaren verkrijgbaar. 
 
Daarnaast bracht Rudy nog een tweede boek uit – ‘In 
bewondering’ - maar dan slechts op een 20-tal exem-
plaren. Dit boek is het resultaat van zijn medewerking 
als vrijwilliger aan het uitwerken van de inventaris van 
de kerk in Kester. Daarin diende hij alle objecten van die 
kerk te fotograferen, als steun van de gedetailleerde 
beschrijvingen van de andere medewerk(st)ers. 
Gedurende een 12-tal halve dagen werden er in de kerk 
en de pastorie net geen 2000 opnames gemaakt. 
Uit die zovele opnames haalde Rudy er een beperkt aan-
tal uit, waarin de nadruk ligt op de details van de gefo-
tografeerde objecten. Het resultaat hiervan is schitte-
rend, want bij bv. een kazuifel zie je ongelooflijk mooie 
details, die je anders nooit zou opmerken. Op die manier 

wil de fotograaf hulde brengen aan de kunstenaars voor 
hetgeen zij destijds met veel passie hebben gerealiseerd. 
Zoals gezegd kwam het boek uit slechts op een beperkt 
aantal exemplaren uit en is het als een ‘geschenk’ 
bestemd, vooral voor mensen (van Kester) die voor hun 
dorp heel veel doen.  
 
 
Boek met teksten van Jan en Luc De Weerdt 
(gepland eind 2020) 
 
Een boek uitbrengen met (alle) teksten van de gebroe-
ders De Weerdt, het is een project dat al zovele jaren in 
de schuif van onze Heemkundige Kring ligt. Wijlen 
Frans Peetermans was een grote bewonderaar van deze 
twee Gooikse heemkundigen, die al sinds de jaren 1930 
teksten schreven over hun geboortedorp en die ook 
gepubliceerd zagen in verschillende tijdschriften.  
HOLVEO, Eigen Schoon & De Brabander, De 
Geschied- en oudheidkundige kring van Halle, en nog 
een aantal kleinere magazines brachten zowel korte als 
uitgebreide teksten van vooral Luc De Weerdt. Dit 
gebeurde tot in de jaren 1980. Er zijn klassiekers ver-
schenen, zoals ‘De kerk en de kapel van de Woestijn’, 
‘Pajottenlandse jongens onder Napoleon’, ‘Invallen in 
Gooik’ en nog vele andere kleinere bijdragen. Ook de 
verschillende wandelingen zijn echte bronnen van infor-
matie over onze gemeente. Voor vele heemkundigen in 
de afgelopen jaren zijn de teksten van De Weerdt de 
inspiratie geweest van de kennis over Gooik. 
 
Al deze teksten werden nooit echt gepubliceerd in een 
afzonderlijk werk, in al die jaren. Wel zijn er aparte bij-
dragen verschenen in een soort compilatie-uitgave, 
maar nooit als een echt boek. Hierin willen wij verande-
ring brengen in de komende tijd. Op dit ogenblik zijn zo 
goed als alle teksten in ‘word’ ingevoerd en kunnen ze 
bewerkt worden als één geheel. Aangevuld met de 
mooie tekeningen, etsen, documenten en foto’s van 
vooral Luc De Weerdt, belooft het een schitterend werk 
te worden, waar de basis van de Gooikse heemkunde in 
terecht komt.  
 
Nu we zo ver zijn, mogen we hier echt niet meer mee 
wachten. De volgende weken wordt het een werk voor 
de lay-outers om het in een mooie vorm te gieten en dan 
uit te brengen. In één of twee delen, daar zijn we nog 
niet aan uitgeraakt. Maar het komt er, in ieder geval! 
Dank aan alle vrijwillig(st)ers die vorige maanden heel 
wat teksten hebben ingevoerd: Marleen Debelder, Linda 
Ameys, Steven Sonck en Ronald Vanhole. Zij hebben 
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Deze cover is van het tweede boek van Rudy Boon, ‘In 
bewondering’, met tientallen foto’s van voorwerpen uit de 
kerk van Kester. Dit boek is (eigenlijk) niet te koop.



vele uren gespendeerd om de soms wat verouderde (qua 
taal) en soms geschreven teksten in te tikken. Niet altijd 
een gemakkelijke taak! Een grote ‘dank-je-wel’ aan 
hen! 
We houden jullie, leden, lezers en lezeressen, uiteraard 
op de hoogte van de verschijningsdatum van dit boek / 
deze boeken. Hopelijk kan dat binnen afzienbare tijd… 
 
 
Boek Hippolyte én François Loret - Ghislain 
Potvlieghe (lente 2021) 

 
Verderop in dit nummer bren-
gen we het 2de (en laatste) 
deel over het leven van deze 
orgelbouwer Hippolyte Loret. 
Onze medewerker (en ook 
orgelbouwer) Ghislain Pot-
vlieghe is gefascineerd 
geraakt door deze man, die 
ook het Gooikse orgel in de 
Sint-Niklaaskerk heeft ont-
worpen, en heeft dat levens-
verhaal verteld aan de hand 
van een unieke foto met het 
portret van Loret. 

Eerst was het de bedoeling dat wij, de Heemkundige 
Kring van Gooik, een boek(je) zouden uitgeven over 
Hippolyte Loret. Het zou de twee ‘uitgebreide’ artikels 
bevatten die in onze laatste nummers van ‘Gooik’ zijn 
verschenen. Maar misschien ging dit iets te weinig zijn 
om van een boek(je) te spreken. 
Vandaar dat de auteur Ghislain Potvlieghe zelf op een 
schitterend idee kwam. Hij is ook bezig aan een artikel 
over de broer van deze Hippolyte, nl. François Loret, 
voor onze collega’s van het tijdschrift ‘Ascania’ (van 
Asse). Deze François is eveneens een orgelbouwer en 
heeft mooie exemplaren afgeleverd in de streek van 
Asse. Ook daar kan dus wel wat over verteld worden.  
Wat was nu de idee van Ghislain? Hij zou die twee tek-
sten, over Hippolyte en François, willen combineren in 
één boek, één uitgave dus. En hij stelt voor om dit te 
doen in samenwerking met de twee heemkundige krin-
gen, die van Gooik en die van Asse. Niets dan voorde-
len: twee kringen die samenwerken, er kunnen subsidies 
gezocht worden, de kosten kunnen gedeeld worden en 
er kan een grotere verspreiding van het werk komen. 
En… er kan op een orgel gespeeld worden van de fami-
lie Loret, nl. in Merchtem.( Helaas in Gooik kan dit niet 
meer omdat het orgel hier simpelweg stuk is… ) 
We vinden het een heel goed idee om dit ‘dubbel-werk’ 
op die manier uit te geven: we bereiken meer mensen en 
we kunnen de uitgave een beetje uitstellen in de tijd. 
Hopelijk kunnen we een voorstelling in de kerk van 
Merchtem geven in de loop van het voorjaar 2021! 
Coronaproof… 
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Links zo’n ‘compilatie-uitgave’ van een tekst over de kerk van Gooik en de kapel van de Woestijn. Rechts twee tekeningen van 
het huis ‘Drie Egypten’, waaruit duidelijk het talent van de kunstenaar Luc De Weerdt tot uiting komt. 
(Archief Heemkundige Kring van Gooik)

Hippolyte Loret, een oude foto. 
Het vertrekpunt van een boek(je). 
(Foto bezit Ghislain Potvlieghe)



Boek over ‘Een eeuw onderwijs in Kester’ – 
Viviane Musch-Heuwelx (september 2021) 
 
Ter gelegenheid van de start van de nieuwe bouw van 
‘Dorpsschool Kester’ hopen we een boek uit te brengen 
over ‘Meer dan een eeuw onderwijs in Kester’. Tussen 
1921 en 1923 werd het gebouw aan de Ham officieel 
eigendom van de VZW parochiale werken. Dit zou 
ongeveer 100 jaar geleden zijn op het moment dat wij 
ons gebouw openen. Daarom zoeken we zo veel moge-
lijk klasfoto’s om het boek te illustreren. Hier alvast een 
voorsmaakje met een foto uit 1938.  
 
Heb je foto’s van jezelf of nog van je grootouders, stuur 
een mail naar musch.heuwelx@skynet.be.  
De foto’s worden ingescand en direct terugbezorgd. Je 
mag ze ook zelf inscannen en naar het mailadres sturen. 
Het zou leuk zijn om 100 foto’s te hebben. Wie een 
leuke anekdote of verhaal heeft, mag dit ook sturen of 
komen vertellen. Het mogen ook foto’s zijn van wat 
vroeger de jongensschool was. 
(Viviane Musch-Heuwelx) 
 

Nieuwe boeken uit Affligem 
 
‘De Bellemolen van Essene’ 
 
Medewerker/vrijwilliger 
van de abdij Affligem, Ben 
Vermoesen, werkte mee 
aan een boek over de 
Bellemolen van Essene en 
vroeg ons om hiervoor wat 
reclame te maken. 
Vanzelfsprekend doen wij 
dit graag en geven over dit 
heel bijzonder boek wat 
informatie. 
De molen stond al een aan-
tal jaren te verkommeren, 
maar FICO (Flanders 
Invest Company) heeft, als 
nieuwe eigenaar, de taak 
op zich genomen de gebou-
wen te restaureren en om 
voor een nieuwe toekomst 
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Het 5de, 6de en 7de leerjaar in 1938, één van die oude foto’s uit de Kesterse dorpsschool. Graag nog meer van deze foto’s 
voor het boek over het onderwijs in Kester!

Een uitgave van de Gidsen 
Affligem: ‘De kracht van water. De 
Bellemolen’. Verschijnt binnenkort.



te zorgen. Tijdens de Erfgoeddag van 2019 kon men 
deze wat vervallen molen bezoeken en heel veel van die 
bezoekers drukten de wens uit dat deze parel van het 
Affligems erfgoed bewaard zou blijven. Dat zette enke-
le leden van de Gidsen Affligem (Ben Vermoesen, Jaak 
Heytens en Eliane De Stryker) aan om een boek samen 
te stellen met als titel ‘De kracht van water: De 
Bellemolen’. Het bevat ook een DVD waarin men een 
virtuele wandeling kan maken in de Bellemolen en men 
kennis kan maken met een paar vroegere bewoners. 
Het boek – dat 171 pagina’s en 250 illustraties telt - 
wordt voorgesteld in de kerk van Essene op vrijdag 23 
oktober om 20u. Er kan vooraf ingetekend worden door 
storting van 25 euro (+ 8 euro eventuele verzendings-
kosten) vóór 30 september 2020 op rekening BE52 0682 
5224 6709 van Culturele evenementen Gemeente 
Affligem, met vermelding ‘Boek Bellemolen’ en je 
emailadres. Nadien kost het boek 32 euro en kan het op 
verschillende plaatsen in Affligem/Hekelgem verkregen 
worden. Meer info hierover op toerisme@affligem.be. 
 
 
150 jaar monniken in Affligem (Frank Teirlinck) 
 
Een aantal jaren geleden (in 2011) brachten wij met de 
Heemkundige Kring een boek uit over een aantal mon-
niken in de abdij Affligem, die van Gooikse origine 
waren. We konden rekenen op de medewerking van 
dom Wilfried Verleyen, die de auteur werd van dit boek. 
Helaas is dom Wilfried ook al een tweetal jaar gestor-

ven, na een banaal 
ongeluk. 
Een man die toen ook 
heel veel meegeholpen 
heeft aan deze uitgave 
is Frank Teirlinck, een 
naaste medewerker 
van Dom Wilfried en 
iemand die zeer geïn-
teresseerd is in de 
geschiedenis van de 
bekendste abdij in 
onze streek. Frank is 
intussen al meer dan 4 
jaar intensief bezig 
met het schrijven van 
een nieuw boek over 
Affligem, waarin hij 
een beschrijving brengt 
van liefst 192 monni-
ken die er leefden van 

1870 tot 2020, een periode van 150 jaar, van de herop-
leving na de verwoesting van de abdij in 1796 door de 
Franse Revolutie. Het wordt zeker geen droge opsom-
ming van feiten en levensverhalen, maar eerder een 
doorleefd werk, met rake typeringen en leuke anekdotes. 
 
Dat boek, met de titel ‘150 jaar monniken in Affligem’ 
wordt voorgesteld in de abdij zelf op woensdag 11 
november 2020 om 15u. Het telt 352 pagina’s, 270 
foto’s en het kost in voorverkoop 29 euro. Vanaf 14 
november kan het aangekocht worden in het Religieus 
Centrum van de abdij Affligem aan 39 euro.  
Het boek is zeker een aanrader voor iedereen die geïn-
teresseerd is in de geschiedenis van de abdij en zijn 
monniken. Alle inlichtingen vind je ook op de website 
www.abdijboekaffligem.be.  
Vermelden we toch nog dat er een aantal foto’s in het 
boek van de hand zijn van onze medewerkster Els Van 
der Hoeven. 
 
 
Overlijdens leden en anderen, nauw betrokken 
bij de Gooikse heemkunde 
 
De laatste maanden moesten we spijtig genoeg afscheid 
nemen van enkele trouwe leden: Jan Anthoons, Rosa 
Van Vlaenderen, Jeanne Billens, Marie Tresinie, Roger 
Bellemans en Rosa Roosens. Daarnaast overleden er 
ook 2 mensen die op elk op hun manier toch nauw ver-
bonden waren aan onze Gooikse ‘heemkunde’, nl. Marc 
Vanderlinden en Gaby Anthoons. We proberen al deze 
dorpsgenoten op een bepaalde wijze te herdenken. 
 
 
Jan Anthoons (°11/12/1932 - †21/6/2020) 

 
Met het overlijden van Jan Anthoons nemen we afscheid 
van de eerste burgemeester van de fusiegemeente 
Gooik. Jaren ervoor was hij al schepen in ‘zijn’ gemeen-
te Oetingen, maar in 1977 werd hij dus burgemeester 
van Groot-Gooik (Gooik, Kester, Leerbeek en 
Oetingen). Hij bleef dit tot 1981, toen hij gedeputeerde 
werd van de Provincie (Vlaams)-Brabant in 1982; die 
functie bleef hij uitoefenen tot 2000. Sinds dan ging hij 
op politiek pensioen. 
Vergeten we ook niet dat de verbroedering met Altenberge 
er kwam onder zijn bewind: op 3 juni 1979 werd de ‘offi-
ciële oorkonde’ van de verbroedering getekend door de 
twee toenmalige burgemeesters: Jan Anthoons voor Gooik 
en Werner Schleuter voor Altenberge.  
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Het toch wel omvangrijk boek over de 
geschiedenis van 150 jaar monnikenle-
ven in de abdij Affligem. Verschijnt in 
november.



Over zijn ‘leven en werken’ is er bij de Heemkundige 
Kring al tweemaal iets verschenen. Een eerste maal in 
ons boek ‘Gooikse gezichten’ van Karolien Van 
Bavegem in juni 2017, en rond diezelfde periode ver-
scheen er een uitgebreid artikel over Jan in ons tijd-
schrift ‘Gooik’ nummer 116 van onze medewerker Luc 
De Visscher. Beide teksten geven een mooi beeld van 
deze rasechte Oetingenaar: zijn werk, zijn politiek 
leven, maar ook zijn hobby’s samen met de familie 

(petanque, voetbal en uitstappen naar Spanje en 
Nieuwpoort). Vooral interessant is ook wat hij te vertel-
len had over die fusie in 1977. Het was min of meer 
dankzij hem dat we nu met deze 4 gemeenten ‘samen-
gekomen’ zijn; het had er heel anders kunnen uitzien. 
Uitleg na te lezen in deze twee publicaties… 
 
De ironie van het lot wil dat Jan en zijn echtgenote 
Julienne op 21 september 2019 op het punt stonden om 

naar Nieuwpoort te reizen, 
maar dat hij toen een zware 
hersenbloeding heeft gekre-
gen. Na een operatie, een 
lange revalidatie o.a. in 
Inkendaal (Vlezenbeek) en 
maanden thuiszorg is hij daar 
overleden. Net zoals bij al die 
andere overledenen, kon de uit-
vaartdienst slechts doorgaan in 
beperkte familiekring, wegens 
de corona-omstandigheden. 
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Links de eedaflegging als gedeputeerde van de provincie Brabant in Brussel – 1981. En rechts bij een bezoek van Koning 
Boudewijn aan de provincie Brabant (datum ?), ontvangst door Jan Anthoons, gedeputeerde.

Samen met echtgenote 
Lucienne en de kleinkinderen, 
v.l.n.r. Steve Pletincx, Jorgen 
Anthoons, Daan Anthoons, Ciel 
Anthoons, Ellen Anthoons, Jan 
Anthoons, Lucienne Paternos-
ter, Jente Anthoons, Lien 
Anthoons en Tom Anthoons.



Ook aan de hele familie Anthoons, echtgenote Lucienne 
Paternoster, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren bieden wij onze innige deelneming aan. Met dank 
aan zoon Herman voor de bijgevoegde foto’s. 
 
Maria Tresinie (°7/3/1940 - †19/8/2020), afkomstig 
van Kester, was de echtgenote van onze medewerker uit 
Leerbeek, René De Loecker. Zij was een stille vrouw, 
die de steun was van René, op zovele manieren. Thuis 
zeker, maar ook op zovele momenten dat hij bezig was 
met zijn hobby, de trams. Ze vergezelde hem op zijn 
tochten naar alle kanten in België, van de kust tot diep 
in de Ardennen. Ze wachtte geduldig toen René lange 
momenten aan het praten was met zijn mede-geïnteres-
seerden in die trams.  

Ook wij zien ze nog voor ons, bij de zovele voorstellin-
gen en tentoonstellingen die we ingericht hebben rond 
het thema ‘tram’. Om te beginnen in de loods van de 
oude tramstatie in Leerbeek, met de voorstelling van het 
eerste boek ‘De Boerentram’. Dat was in 1997. Vanaf 
dat jaar was ze, nu bijna 23 jaar constant aanwezig in de 
wereld van onze Kring. Stil, meestal op de achtergrond, 
maar toch tevreden dat ze er kon/mocht bij zijn.  
Helaas was dat niet meer mogelijk bij de voorstelling 
van het laatste boek van René ‘Met de tram door het 
Pajottenland’ bij Mong Blok in Pepingen. De kanker 
was toen al de grote vijand van haar lichaam en helaas 
heeft Maria de strijd moeten opgeven in augustus van 
dit jaar. 
Aan René, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte toegewenst. 

Geen lid meer van onze Kring, de laatste jaren, maar 
toch op een zekere manier nauw verbonden ermee, was 
Marc Vanderlinden (°11/12/1957 - †26/7/2020) uit de 
Letterbeekstraat in Strijland. Alom bekend in Gooik en 
omstreken was Marc toch wel het type van de levensge-
nieter, op alle gebied. Hij zal altijd bekend blijven als de 
bakker ‘aan de Statie’ samen met zijn echtgenote Daisy 
Michiels, maar hij heeft natuurlijk nog vele activiteiten 
op zijn palmares, die niet direct beroepshalve gelinkt 
waren. 

Samen met onze eerste voorzitter Guy Ballet creëerde 
hij iets heel bijzonders in Gooik, nl. een nieuw streek-
koekje in de vorm van het ‘Guuks Oamerke – Gooiks 
Hamertje’. Dat product bracht niet alleen veel animo op 
15 augustus aan het gemeentehuis (Halfoogstfeesten), 
maar het heeft er ook voor gezorgd dat hij in 1991 het 
Eremerk Joachim Beuckelaer ontving van Heemkunde 
Vlaanderen, als waardering voor zijn bijdrage tot de 
opleving van de Vlaamse kookkunsten. Een hele eer 
toen en ook meer dan verdiend, want dat ‘Gooikse 
Hamertje’ is een begrip geworden in het Pajottenland. 
Er was zelf sprake van een ‘comeback’ van dit streek-
product dit jaar, i.s.m. zijn zoon Jeroen. Dit heeft helaas 
niet mogen zijn. 
Hij was, opnieuw met Guy Ballet – zijn compagnon op 
vele gebieden – de oprichter van het Pajots 
Genootschap, in zeker opzicht de voorloper van 
Pajottenland+. 
Hij werd voorzitter van het Gooikse Middenstands- 
verbond, richtte Menclub Pajottenland op, startte met 
het uitbaten van De Cam, waar het tv-programma  
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Maria, hier tussen onze medewerkers René 
De Loecker en Willy Juwet (met op de achter-
grond medewerksters Chantal Geeraerts en 
Veerle Maebe), tijdens een bedankingsfeestje 
in 2016. (Foto Karl Desmet) 
Rechts de foto van Maria op haar bidprentje.



‘De Rechtvaardige Rechters’ toen doorging en dat werd 
uitgezonden op Canvas. In De Cam zorgde hij ook voor 
een aantal merkwaardige optredens, die toen voor een 
vol café zorgden. Later distilleerde hij ook nog 
Rilleman en Belle Triene. 
Zovele dingen waardoor hij Gooik in beeld bracht. Hij 
is een man die zijn sporen heeft nagelaten, hij is een 
inspiratie geweest voor velen hier bij ons… én hij heeft 
geleefd. We wensen Daisy, zijn kinderen Jeroen en 
Liesbeth en hun partners en zijn drie kleinkinderen veel 
sterkte toe. 
 
 
Gaby Anthoons (°4/12/1925 - †15/8/2020) 
 
“Op 15 augustus 2020 overleed in het woonzorgcentrum 
Mater Dei te Heikruis Gaby Anthoons. Zij was de waar-
din van het café ‘Bij Cie van Petj’ samen met haar man 
Frans Dedobbeleer, die reeds overleden was in 2015. 
Gaby was een heel gelovige vrouw, een waarde die ze 
doorgaf aan haar kinderen. 15 augustus viert de 
Katholieke Kerk het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming en haar devotie tot Maria was 
groot. Zolang ze naar de kerk te Oetingen kon komen 
zong ze enthousiast de Marialiederen mee. Het is bijna 
symbolisch dat ze op die dag overleed. We kunnen haar 
beslist ook ‘het geheugen van Oetingen’ noemen.” 
Onze medewerker Roger Poelaert, zal over haar en haar 
echtgenoot Frans een speciale bijdrage leveren, bij de 
bespreking van het café waar ze jarenlang de waardin 
was. Dat gebeurt in één van onze volgende nummers 
van ‘Gooik’. 

Over Jeanne Billens, Rosa Van Vlaenderen en Roger 
Bellemans publiceren we in dit tijdschrift een aparte 
tekst. 
 
 
Bijkomende info 
 
Vergeten we niet te vermelden dat er ook nog goed 
gewerkt werd aan de digitale info over Gooik op onze 
website. Meer over die bedrijvigheid door onze mede-
werkers Johnny Van Bavegem en Serge Moonens in ons 
‘Woord vooraf’. 
 
Op de valreep vernamen we 
via een extra nieuwsbrief van 
Heemkunde Vlaams-Brabant 
het overlijden van Gust 
Vandegoor (1932-2020), 
decennia lang de secretaris 
van het Verbond voor 
Heemkunde vzw van onze 
provincie. Hij bleef dat tot hij 
in 2018 wegens ziekte de fak-
kel noodgedwongen moest 
doorgeven. Meer over deze 
bijzondere man op heemkun-
dig gebied in onze streek in 
een volgend nummer van 
‘Gooik’. 
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Marc Vanderlinden, zoals de meesten hem gekend hebben. 
(Foto familie Vanderlinden, met dank.)

Het echtpaar Frans Dedobbeleer en Gaby Anthoons, op het 
Okrafeest van 20 december 2011.  
(Foto en tekstje Roger Poelaert)




