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WOORD VOORAF

We hebben met onze Heemkundige Kring a enkele speciale boeken uitgegeven, in een korte periode of over
een bijzonder onderwerp, maar wat hier voor jou ligt, beste lezer, istoch wel heel bijzonder. Alswe het resul-
taat nu bekijken, dan beseffen we soms nog niet goed hoe we dit hebben kunnen verwezenlijken! Dit is, naar
onze bescheiden mening, nog nooit gebeurd in Gooik! En misschien is het ook zo uniek dat het nooit meer
zal gebeuren... 4 boeken, met in totaal ongeveer 900 bladzijden, tegelijkertijd uitbrengen in een verzamelbox
- je houdt het niet voor mogelijk! En toch...

Het startte allemaal een aantal jaar gel eden toen we stilaan begonnen te spreken over een uitgavet.g.v. de 100-
jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog, in 2014. Eerst was er de idee om enkel iets te maken over de
21 gesneuvelden in Groot-Gooik. Dat zou ons a een mooi, maar bescheiden boek opleveren. Maar stilaan
vonden we toch dat we zoveel mogelijk ‘betrokkenen” moesten vermelden in de uitgave, nu we toch bezig
waren met opzoeken. En dus kwamen er nog een goede 230 oud-strijders bij, die de oorlogswaanzin hadden
overleefd en die soms in heel penibele toestanden hebben gezeten, zowel tijdens als na de oorlog. Ook zij
werden allemaal besproken. En dat is eigenlijk een titanenwerk, iets wat niet voor mogelijk wordt/werd
geacht om tot een goed einde te brengen.

Maar we bleven erin geloven, gedurende die paar jaar, versterkt met een aantal vergaderingen, waar de betrok-
ken schrijvers aanwezig waren, weggepl ukt van hun noeste (opzoekings)arbeid. ledere schrijver wist waar hij
voorstond: Frans Peetermans zorgde voor het gedeelte van Gooik en Strijland, Willy Juwet nam zijn dorp
Kester voor zijn rekening, René De Loecker pakte het stuk van Leerbeek op en Roger Poelaert kreeg de ver-
antwoordelijkheid over Oetingen. Als er a overlappingen waren, dan probeerden we dat op te lossen bij die
besprekingen, en zo zal je ook bij bepaalde namen een verwijzing vinden naar een ander deel, waar de per-
soon bv. geboren is of een tijdje heeft gewoond.

Wat deze 4 mensen voor elkaar gebracht hebben, daar hebben we veel, heel veel respect voor! De uren, dagen,
weken, maanden, ja zelf jaren tijd die ze daaraan besteed hebben, dat kan men op geen enkele manier terug-
geven, dat is onvoorstel baar. Ze hebben gegraven in dossiers, in archieven, zijn bij familieleden of kennissen
thuis geweest, hebben veel genoteerd en zijn dan begonnen aan het schrijven van een passende en soms pak-
kende tekst, over elk van die soldaten. leder op zijn manier heeft geprobeerd om onze Groot-Gooikse oud-
strijders weer tot leven te wekken, doorheen hun beschrijving, hun verhalen, met foto’s en documenten. Ze
zZijn weer onder ons, ze zullen nooit meer vergeten worden... En dat is toch uiteindelijk de bedoeling en de
grote verdienste van de 4 auteurs. Een enorme dank aan Frans, Roger, Willy en René!

Naast die 4 hoofdschrijvers hebben we ook nog kunnen rekenen op een aantal andere auteurs en medewer-
kers: Pat Delrue, die voor de militaire duiding zorgde; Luc De Visscher, die voor een algemeen overzicht van
de oorlog zorgde en uitleg geeft over de eretekens, Serge Moonens die een speciaal onderwerp behandelde:



een voorspelling over de ondergang van Duitsland en ten slotte de man achter de schermen, Rufin De Vos,
die via opzoekingen voor vele onverwachte, onvoorziene informatie zorgde, zoals o.a. de parochieversiagen
van de verschillende deelgemeenten. Dank ook aan deze medewerkers voor hun bijdrage, in welke grootte
dan ook!

En uiteraard kunnen we niet om onze lay-outer Johnny Van Bavegem heen. Wat we te zien krijgen in de uit-
eindelijke vorm, is aan hem te danken. En om 900 bladzijden in een aantrekkelijk leesbare vorm te gieten,
zijn vele vele uren nodig, dat kan ik je verzekeren! In een zeer korte tijd dit voor mekaar brengen, grenst
eigenlijk ook aan het ongelooflijke: van de pure tekstvorm én de bijna 1.500 foto's een mooi geheel maken
in bijna twee maanden is gekkenwerk, maar toch werd het door hem verwezenlijkt. Onze dankbaarheid naar
hem toe is zeer groot! Dit kon niemand anders voor elkaar brengen, dus dank je wel, Johnny!

We mogen nog twee mensen zeker niet vergeten. Er is Dirk Depester, die voor ons de contactman was op het
gemeentehuis en die door zijn altijd enthousiaste medewerking en opzoekingen een grote hulp was voor al
onze schrijvers. Zonder hem zou veel informatie moeilijk te vinden zijn geweest. En ook Dorien
Vanderheyden mogen we bedanken: zij zorgde voor grondig verbeterwerk van een aantal boeken, zodat we
correcte teksten kunnen afleveren aan onze lezers en lezeressen. Dank aan jullie twee!

Vergeten we onze sponsors, onze financiéle steuners zeker niet. Dank zij hen werd deze grote geldelijke
investering toch wat draaglijker en minder risicovol. We kunnen op de meeste van hen telkens rekenen en dat
geeft een goed gevoel, zeker in deze economische crisisperiode. Je vindt hun info achteraan in de verschil-
lende delen. Dank aan deze mensen, bedrijven en instellingen, waaronder de Erfgoedcel PZ en het gemeen-
tebestuur! Ook dank aan onze vaste drukkers bij ABC: Leo, Bert, Mia e.a. voor hun steun en hun werk.

Deze box, deze boeken werden uitgebracht t.g.v. de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. De voor-
stelling gebeurde op vrijdag 10 oktober 2014 en er werd ook nog een tentoonstelling opgemaakt met voor-
werpen, documenten, foto’s, dagboeken, brieven, wapens, enz. die verband hielden met de ‘ Groote Oorlog'.
Ook dank aan de medewerk(st)ers aan deze tentoonstelling.

Ik heb geprobeerd om al deze elementen (personen en activiteiten) samen te brengen tot één gehed en ik hoop
(en denk toch ook) dat dat gelukt is. Er zijn ook voor mij vele honderden uren ingekropen om te krijgen wat
nu bestaat: een unieke box met 900 bladzijden Gooikse geschiedenis over de Eerste Wereldoorlog. Daar kun-
nen we alleen maar fier en trots over zijn, dit kan men ons nooit meer afhemen!

Herbeleef het leven en de dood, de oorlog en het soms dramatisch verhaal van a onze oud-strijders en besef
dat het a - of niet - langer dan 100 jaar geleden gebeurde...

Jean-Paul De L oecker

Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik
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Rufin De Vos

Dit is het eerste deel van een reeks van 4 boeken over de ‘Groot-Gooikse’ oud-strijders van de Eerste
Wereldoorlog. Nu, 100 jaar na het begin van die ‘Groote Oorlog’ hebben wij toch nog genoeg informatie
gevonden om de jonge soldaten van toen weer tot leven te wekken en de geschiedenis van hun oorlogsbele-
venissen te vertellen. We situeren ze in hun gezin, we volgen ze in hun krijgsomstandigheden en bij diege-
nen die terugkeerden, proberen we hun verdere levensloop samen te vatten. Wat betekenden die jongens, die
terugkwamen uit de oorlog nog in hun dorp, jaren later? Dat is de vraag die we ons ook gesteld hebben.

Voor éénentwintig onder hen was er geen terugkeer meer mogelijk, zij stierven op het 'veld van eer', zoals
dat genoemd wordt. Uiteraard krijgen ze een speciale plaats in de bespreking, net zoals de verschillende bur-
gers die gedood of meegevoerd werden door de Duitsers.

Het is dus geen reeks geworden, waarin je veel oorlogsbeelden ziet, maar waar eerder een hulde gebracht
wordt aan de ongeveer 250 jonge mensen, die veelal in erbarmelijke, gevaarlijke of ongezonde omstandig-
heden moesten zien te overleven, en daarvan soms heel veel last en pijn overhielden. Het leven na de oorlog
was nooit meer hetzelfde voor hen en voor hun familie. Ook dat wordt duidelijk in de verhalen van onze 4
schrijvers: René De Loecker, Willy Juwet, Frans Peetermans en Roger Poelaert. Zij zorgden ervoor dat de
Leerbeekse, Kesterse, Gooikse, Strijlandse en Oetingse oud-strijders nooit meer vergeten zullen worden. Ook
al is het 100 jaar geleden...

Naast die 4 vaste schrijvers zorgden Pat Delrue, Luc De Visscher en Serge Moonens voor bijkomende infor-
matie over de Eerste Wereldoorlog. Rufin De Vos was de man die veel opzoekingswerk verrichtte voor de
verschillende auteurs.

Achtergrondfoto kaft militaire begraafplaats van Calais. Foto Johan Tielemans.
Idee ontwerp kaften: familie Poelaert.
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