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WOORD VOORAF

Beste lezer(es)

Je hebt een heel speciaal boek in handen, gegroeid in de loop van vele jaren. De ‘maakster’ of ‘schrijfster’
Viviane Musch-Heuwelx vertelt er direct zelf over in haar inleiding, maar ik verklap het al: ze is er al
heel veel jaren mee bezig. En je kent dat: dat groeit stilaan maar zeker en op een bepaalde dag wil je
daar toch iets mee doen. En zo kwam Viviane bij ons terecht — ons, zijnde de Heemkundige Kring van
Gooik — en haar voorstel om er ‘iets’ mee te doen viel natuurlijk in goede aarde. We besloten er een echt
boek(je) van te maken, waar iedereen kan van meegenieten, en dat resultaat heb je nu voor jou.

Het gaat uiteraard over Kester, de (deel)gemeente waar Viviane al bijna 50 jaar woont, samen met haar
man Augustin, die er geboren en getogen is. Dat ze veel liefde voelt voor dat dorp, dat voel je zo. En die
liefde heeft ze willen doorgeven aan iedere andere Kesterling — en iedereen daarbuiten — door beelden
van dat dorp vast te leggen. Het stramien op zich is natuurlijk eenvoudig: je hebt oude foto’s, prentkaarten
en andere, en je zet daar tegenover de nieuwe situatie en je krijgt een reis door de tijd in je eigen dorp.
Het is zoals de titel het zegt: Kester vroeger en nu. Een vleugje nostalgie is nooit ver weg, maar dat kan
zeker geen kwaad!

Daar gaat het om in het eerste deel, maar ze heeft ook aandacht geschonken aan verdwenen gebouwen,
monumenten en andere plaatsen in Kester in het tweede deel. En, een beetje op onze suggestie, heeft ze
er dan ook de (verdwenen) cafés van het dorp bijgenomen. Heel veel hulp kreeg ze hier van Willy Juwet,
de man die altijd klaar staat als het over de geschiedenis van Kester gaat. Kijk maar naar de lijst van de
herbergiers vanaf het midden van de 19de eeuw tot nu. Wat een interessante informatie! Hij gaf ook bij-
komende informatie bij de andere gedeeltes. Dank aan Willy voor zijn onmisbare inbreng.

Dank ook aan onze lay-outman van de Kring, Johnny Van Bavegem. Opnieuw heeft hij aan een boek de
definitieve vorm gegeven en dat in een relatief korte tijd. Dank daarvoor. Viviane had hem al een goede
steun gegeven, want ze had een heel goed beeld in haar hoofd hoe het boek er moest uitzien en had dat
goed uitgewerkt. Dat er nog wat veranderd is, bewijst het aantal bladzijden: van een dertigtal naar meer
dan zeventig! Dat zegt genoeg.



Ook de sponsors moeten we hartelijk danken. Het maken van boeken kost niet alleen inspanningen, maar
helaas ook geld. Daarom is elke hulp welkom, maar er was geen enkel probleem bij onze vraag om ons
te steunen en dat doet ons heel veel plezier. De resultaten ervan kan je achteraan in dit boek bekijken.
Dank aan al die mensen en hun bedrijven voor de financiéle steun!

Dank ten slotte aan het gemeentebestuur om ons te steunen en te helpen met dit project, bij de offici€le
voorstelling en bij de afwerking van een ‘tocht’ door Kester: het materiaal klaarmaken en het plaatsen
van afbeeldingen op verschillende plaatsen.

Bij dit boek hoort trouwens een kaartje, met de aanduiding van die tocht door het dorp, waar de ‘bekende’
gebouwen stonden. Stap of fiets zeker die route eens af en keer terug in een tijd waarin het allemaal ge-
zelliger leek.

Dit boek wordt/werd voorgesteld op de Open Monumentendag 2018, nl. op zondag 9 september 2018
om precies te zijn in het laatste café dat Kester nog rijk is: zaal Jagershof in de Bruneaustraat. We moeten
Fabian Buysse, de caféhouder ervan, eigenlijk heel dankbaar zijn dat hij nog voor een plek in het dorp
zorgt, waar mensen nog eens kunnen samenkomen om te babbelen en een pint (of iets anders) te drinken.
Een heel rijke traditie in onze Vlaamse gemeenten, met zoveel cafés verspreid over heel het dorp, houdt
hij nog in ere. Gelukkig!

Bedankt, Viviane, dat we met jou en al die anderen dit mooie boek konden maken. Het wordt een boekje
om te koesteren en af en toe nog eens in te bladeren en te genieten.
Veel lees- en kijkgenot

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik



INLEIDING

Al jaren boeit het me om gebouwen van vroeger en nu met mekaar te vergelijken.

Dit is eigenlijk begonnen met een foto van ons huis, naast het gemeentehuis, van rond 1910 (zie pagina
20). Die postkaart heb ik ontdekt na een praatje met wijlen René Deridder, na onze verbouwing in 1983.
Hij toonde mij dan ook zijn collectie oude kaarten en de bal ging aan het rollen. Ik kreeg al zijn post-
kaarten en liet er bij een fotograaf kopieén van maken.

Toen zei iemand me dat Margriet Vermeren ook nog veel postkaarten had. Zo ging mijn zoektocht verder.
Ik heb alle verzamelde beelden in een album gestoken met ernaast een foto die ikzelf nam van de nieuwe
situatie. Door op zoek te gaan en met mensen te praten ontdekte ik dat er verschillende series postkaarten
waren. Van kaarten verstuurd met een poststempel erop, kon ik info verzamelen. Zo werd het steeds
boeiender en ging ik verder op zoek.

Uiteindelijk wou ik er een werk van maken, waar ook andere mensen van kunnen genieten. Niet met
veel leesvoer, maar met veel kijkplezier.

Het is natuurlijk ook leuk als deze beelden bewaard blijven voor het nageslacht.

Viviane Musch-Heuwelx



Info over de foto’s kwam in eerste instantie van mijn man Augustin Musch. Als je samen die kaarten
bekijkt komen er verhaaltjes en herinneringen los.

Hulp, info en foto’s komen van René Deridder, Margriet Vermeren, Jozef Roobaert en Jean-Paul De
Loecker. Deze laatste heeft mij met veel geduld bijgestaan om van dit werkje iets moois te maken.

Bij Willy Juwet ging ik op zoek naar de juistheid van info over plaatsen, dit omdat hij heel erg geboeid
is door de geschiedenis van ons dorp. Samen met Willy is dan het idee gegroeid om een 2de deel toe te
voegen over de vergane glorién en verdwenen plaatsen.

En ten slotte konden we het ons niet laten om er al de verdwenen cafés nog bij te zetten. Voor deze laatste
zoektocht hebben we de exemplaren van ‘Het oude land van Edingen en Omliggende’ doorbladerd en
nog heel wat gevonden. Er is ook wat info over de cafés uit het boek ‘Ambrozijn’ van Veerle Maebe.

De oude fotoreeksen zijn een paar postkaartenreeksen uit Brussel.

Er is een reeks verkocht in de winkel van Dedoncker, achter de Kerk. Een andere reeks werd verkocht
in de winkel van Madeleine Panny op het kerkplein. En nog een reeks werd gemaakt en verkocht door
Huis Deweert in de Statie (nu Bruneaustraat). Een aantal andere oude foto’s kwamen uit de boekjes van
Holveo.

De reeksen oude postkaarten zijn van rond de jaren 1910, 1924, 1950 en waarschijnlijk een serie ook
rond 1935. De reeks van Deweert is van rond begin de jaren 1950.
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Kester - Vroeger en Nu en een vleugje eeuwigheid - Viviane Musch-Heuwelx

Schrijfster en samenstelster van dit boek, Viviane Musch-Heuwelx, heeft zich jaren bezigge-
houden met het verzamelen van oude postkaarten van Kester. Maar ze nam ook de moeite
om die gebouwen en plaatsen die daarop te zien waren, te fotograferen in onze tijd. Het resul-
taat van die ‘vergelijking’ kan je in dit boek vinden: je keert terug in de tijd, tot in het begin
van de 20ste eeuw, maar je ziet ook de huidige situatie van alles en dan is het aan jou om het
verschil of de gelijkenis te ontdekken.

Viviane heeft ook aandacht voor de verdwenen ‘elementen’ in het dorp Kester: een molen,
een bedrijf, een toren, enz... Wellicht zijn er al een groot aantal, waarvan velen het bestaan
zelf niet meer weten. Zoals de cafés van het dorp. Waar bevonden die zich? Wie hield ze
open? In dit boek herleven ze nog één maal, de meeste met een foto; van andere is er niets
meer over, behalve wat info. En in het laatste deel krijg je een unieke lijst van caféhoud(st)ers
in Kester: van het midden van de 19de eeuw tot nu.

Geniet van dit boek en maak een reis door de tijd. Het loont beslist de moeite!

leden: 10,00 € - niet-leden: 12,50 €
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